O.A. Allerheiligen – Allerzielen
	
RKvm2
	Erop vertrouwen dat er over schijnbaar dode punten heen nieuwe kansen liggen en een nieuw begin maken. Ontdekken wat ‘verrijzenis’ kan betekenen in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven
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	Kleuter: Mogelijkheden ontdekken en omgaan met beperkingen
	  
	0


	
	In ervaringen en belevingen mogelijkheden, talenten ontdekken en positief leren omgaan met beperkingen.
	  
	0


	
	Ontdekken hoe geloofsverhalen, geloofsbeelden, godsbeelden, Jezusbeelden mensen in hun mogelijkheden bevestigen ondanks hun beperkingen.
	  
	0


	
	In klasrituelen, feesten en vieringsmomenten dankbaarheid om hun mogelijkheden uitdrukken.


	
	Uitdiepen van ervaringen


	geloofsverhaal
	Gebed /ritueel

	3j.
Verbondenheid met anderen

(verbondenheid met de 
doden)
	Verhaal: “Rikki en de eekhoorn”

Gesprek: dood zijn, wat is dat?

Kinderen vertellen bij de gedachtenisprentjes die ze hebben meegebracht van iemand die voor hen bijzonder is.
Verhaal: “De oma van Jules”

Gesprekje: hoe lijk jij op (wie gestorven is)?

Knutselactiviteit: een tekening of een werkje met strijkparels heel speciaal voor wie gestorven is.

Denk eens na en probeer in het werkje iets uit te drukken van wie de dode was of wat hij voor jou betekende.

	Allerheiligen en Allerzielen introduceren als een christelijk gebruik:
Christenen gedenken met Allerzielen op een speciale wijze hun geliefde doden. Dan gaan ze naar het kerkhof en bezoeken het graf. Ze plaatsen bloemen bij het graf en denken aan de geliefden. Ze zijn hier en nu aanwezig bij de doden. Christenen geloven immers dat God zo groot is dat de dode er ook nu is voor hen. Dat vertrouwen is zo groot dat ze met de doden kunnen spreken. Voor God is oma niet voorbij. Soms bidden ze ook bij het graf.
Foto’s en prenten van een kerkhof
Een getuigenis van iemand die wel eens met een geliefde dode praat.
	De gedachtenisprentjes krijgen een plaatsje in de godsdiensthoek (of in een herinneringshoekje)

Een kaarsje voor de mensen die gestorven zijn en die voor ons iets betekenen, waar we nu mee verbonden zijn.
Elke dag een gebedje voor de lieve dode of iets uitspreken naar de dode.
Kerkhofbezoek:
Een aantal graven worden bezocht. We maken het even stil en denken aan…

We zingen een liedje of spreken een gebedje uit.

Kinderen leggen een knutselwerkje bij het graf.
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Rikki en de eekhoorn

auteur: Guido van Genechten - illustrator: Guido van Genechten
Dit ontroerende prentenboek snijdt een niet zo eenvoudig thema aan, namelijk dood gaan en begraven worden. Kinderen associëren dood gaan vaak met oud zijn. Guido van Genechten is er in geslaagd om op een eenvoudige en kindvriendelijke manier deze items aan bod te brengen. Mama legt uit dat de eekhoorn heel oud was en dat je dat aan zijn grijze snorharen kunt zien. En dat als eekhoorns oud worden, ze kunnen doodgaan. Op de vraag waar je bent als je dood bent, wordt met het zinnetje ‘Tja, dat weet niemand precies’ een eerlijk antwoord gegeven. Hierdoor laat de schrijver ruimte om een eigen invulling te geven. Ook het ritueel van begraven wordt uitgewerkt. De schrijver gebruikt geen zware woorden. De illustraties tonen stap voor stap wat een begrafenis in se inhoudt. Als Rikki, Anni en papa na de begrafenis naar huis wandelen, zien ze een andere eekhoorn. Zo wordt aangetoond dat het leven verder gaat. Dit sluit aan bij het beeld die kinderen hebben van de dood. Dat het verhaal over de dood eindigt met een positieve noot is voor deze doelgroep erg belangrijk. De tekeningen zijn ingekleurd in zachte, warme en toch wel vrolijke herfstkleuren. Dit zorgt ervoor dat het boek met een toch eerder moeilijk thema niet te somber wordt.

Annelies Cochuyt

uit de reeks: Rikki
HERFST | AFSCHEID | DOOD
