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Advent en Kerst
Anders (hoopvol) thuis

Woe 15 oktober 2025



Kerstquiz
Test je kennis in de enige echte Kerstquiz…

De vragen gaan over de “originele” teksten in de bijbel (dit is dikwijls verschillend van wat in kinder-/jeugdbijbels staat).

1. Jezus werd geboren

A	op eerste kerstdag (25 december).
B	op kerstavond (in de nacht van 24 op 25 december).
C	ergens midden in de winter.
D	waarschijnlijk niet in de winter.

2. Hoe maakten Jozef en Maria de reis naar Bethlehem? 

A 	Lopend.
B	Op een ezel.
C	Op een kameel.
D	Dat staat niet in de Bijbel.
 
3. Toen ze naar Bethlehem gingen, waren Jozef en Maria 
 
A	nog niet getrouwd.
B	allang getrouwd.
C	net getrouwd.
D	daar wordt niets over gezegd in de Bijbel. 
 
 
4. Wat zei de herbergier tegen Jozef en Maria? 
 
A	"Het spijt me, maar we zitten echt helemaal vol".
B	"Jullie mogen wel in de stal slapen".
C	"Misschien heb ik morgen wel een plaatsje voor jullie".
D	In de Bijbel wordt niet gesproken over een herbergier. 
 
 
5. Jezus is geboren in
 
A	een stal.
B	een grot.
C	achter zo'n oosterse herberg.
D	dat wordt niet genoemd in de Bijbel.
 
 
6. Welke dieren waren erbij toen Jezus geboren werd? 
 
A	Daar staat niets van in de Bijbel.
B	Een os en een ezel.
C	Een os, een ezel en schapen.
D	De dieren van antwoord C + enkele wilde dieren. 
 
 
 7. Hoe wisten de herders waar ze moesten zijn? 
 
A	Dat had de engel hen uitgelegd.
B	Ze volgden de ster.
C	Ze vroegen overal naar een kindje dat Jezus heette.
D	Dat wisten ze niet; ze gingen op goed geluk en zochten naar een kindje in 
        	een kribbe. 
 


8. Wat weet je van de wijzen?
 
A	Ze waren met z'n drieën.
B	Een van hen had Afrikaanse roots.
C	Ze worden ook wel koningen genoemd.
D	Antwoord A, B en C staan niet in de Bijbel. 
 

9.  Hoe kwamen ze naar Israël?
 
A	Dat staat niet in de Bijbel.
B	Alleen, en ze reden op kamelen.
C	Met een heleboel bedienden.
D	Zij reden op kamelen en de bedienden op ezeltjes.
10. Hoe wisten de wijzen exact in welk dorp of welke stad ze Jezus konden 
      vinden? 
 
A	De ster die ze gezien hadden ging voor hen uit.
B	Dat hadden de engelen hen verteld.
C	Dat hadden de priesters in Jeruzalem hen verteld.
D	Dat staat niet in de Bijbel.
 
11. De herders en de wijzen
 
A	hebben elkaar ontmoet in de stal.
B	hebben elkaar niet ontmoet.
C	wisten door de engel dat het kindje geboren zou worden.
D	wisten door de ster waar ze het kindje konden vinden.
 
 

12. Jozef en Maria vluchten met het kindje Jezus naar Egypte omdat 
 
A	Maria gedroomd heeft dat dit beter was.
B	een engel in een droom Jozef waarschuwt voor Herodes.
C	de wijzen hen vertellen dat Herodes boze plannen heeft.
D	de soldaten van Herodes er aan komen.  




Op hoeveel vragen van deze quiz denk je het juiste antwoord gegeven te 
hebben?  
 
A	Minder dan 6.
B	Tussen de 7 en de 9
C	10 of 11 
D	Allemaal
 


Twee kerstverhalen: Lc en Mt

De schrijvers van de evangelies hebben Jezus niet gekend. Ze hoorden wel veel over Hem. Welke ervaringen beluisterden ze? 

Hierover willen ze een verhaal maken. Hoe pakken ze dit aan? Twee schrijvers, Lucas en Matteüs, willen hun boek laten beginnen met een geboorteverhaal.

Wat hebben ze allemaal beluisterd? 
-Jezus was zeer eenvoudig. Hij is niet van rijke komaf. Zijn context is niet intellectueel.
-Jezus verbindt zich met kwetsbare mensen, met niet geletterde mensen, met mensen met minder kansen en privileges. 
-Jezus was niet verwacht/welkom/geliefd door politieke en religieuze leiders. Ze wilden hem ‘kwijt’!
-Mensen die zich openen voor en laten raken door Jezus veranderen door de ontmoeting.
-Radicale liefde: extreem in woorden en daden. Tegen macht, rijkdom, bezit als dit mensen onderdrukten en benadeelden.
-Sterke verbinding met God; Kracht bij God = Jahwe, God van Joden (Jezus was een Jood)

Wat wil elke schrijver over Jezus zeggen? 
Als je weet wat de verschillen zijn en de mogelijke symboliek ervan, kan je er ook de mogelijke betekenissen van de schrijver uit afleiden.
En voor die betekenis was er geen ….. nodig!


Welke BEELDEN gaan ze gebruiken?
Betlehem, stal, kribbe, herders, engelen, nacht, ster, magiërs/wijzen uit het Oosten, nacht, koning Herodes,  ezel, herbergier, …
Aan welke ERVARINGEN TOEN EN NU kan je deze beelden koppelen?

Geboorteverhaal: Lucas

De geboorte van Jezus
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.
8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’
15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Geboorteverhaal Matteüs

1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ 9Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.





Lc
Bezoekers: herders
Betekenis = mensen aan de rand van de maatschappij; mensen met minder kansen/privileges
Boodschap: Jezus is er in de eerste plaats voor mensen met minder kansen

Titels
- Messias
Betekenis: zoon van God; goddelijk
Schrijver ziet Jezus als zoon van God, Goddelijk

- Redder
Betekenis: wereld redden en veranderen; vrede en rechtvaardigheid
Schrijver ziet Jezus als iemand die de wereld zal veranderen, redden?

Kind in een voederbak
- Waar welkom? Waar niet?
- God is op plaatsen waar je Hem niet zou verwachten, op plaatsen en in mensen waar wij hem niet zoeken (onderbreking; breekt binnen)
- Iets van God is te vinden in het kleine én in de eenvoud (niet in pracht en praal van een paleis; in het gewone en dagdagelijkse).
- Jezus als “voedsel” voor de mens/voor de wereld


Mt
Bezoekers: wijzen of magiërs 
Betekenis = mensen die zoeken naar wijsheid, zin in het leven, nieuwe richting (vb als je in duisternis)
Boodschap: Als je op zoek bent naar zin in het leven of een nieuwe richting, kom je bij Jezus uit. Hij kan jou inspireren met zijn woorden en/of daden.

Titels:
- Messias
Betekenis: Zoon van God; goddelijk
Schrijver ziet Jezus als zoon van God, Goddelijk

- Koning
Betekenis: Jezus is een nieuwe andere koning dan koning Herodes.
Schrijver ziet Jezus als de nieuwe koning, anders dan Herodes. Koning van dienstbaarheid vs koning van macht en rijkdom.


Kind in een huis
- Waar welkom? Waar niet?
- God is op plaatsen waar je Hem niet zou verwachten, op plaatsen en in mensen waar wij hem niet zoeken (onderbreking; breekt binnen)
- Iets van God is te vinden in het kleine én in de eenvoud (niet in pracht en praal van een paleis; in het gewone en dagdagelijkse).
- Jezus als “voedsel” voor de mens/voor de wereld


Kerstverhaal: Godly Play


Verwerkingsvragen


Vragen Godly Play (verwondering)

Ik vraag me af… (elke vraag beginnen met “Ik vraag me af”)

1) wie of wat in de heilige familie spreekt jou het meest aan?
2) wie of wat in de heilige familie het belangrijkste is?
3) of er iets of iemand is in de heilige familie dat weggelaten kan worden en dat we toch nog alles hebben wat we nodig hebben (voor het verhaal)?
4) waar dit verhaal over jou gaat of wie jij zou kunnen zijn (in het verhaal)?



4 Vragen beelddidactiek
= te gebruiken voor afbeelding, maar ook voor een filmpje, tekst, lied, …


1. Wat zie je? Wat hoor je?
= objectieve opsomming
2. Wat raakt je? Wat blijft hangen? Waar gaat jouw aandacht naartoe?
(een woord, een idee, een zin, een gedeelte van een afbeelding, …)  
= ermee verbinden
3. Waar doet het jou aan denken? Wat kan het (voor jou) betekenen?  Wat zegt het over jou?
= betekenis leren geven aan wat je ziet, hoort
4. Wat ontdek je over het kerstverhaal/Kerstmis?
Wat heeft dit te maken met Kerst? 
Advent/Kerst … Feest van … anders (hoopvol) thuiskomen? (verbinden met jaarthema)







Impulsen:

- kerststal – kribbe
 Sinds Franciscus van Assisi (13de eeuw – Italië)  worden deze ervaringen in  een ‘kerststal’ weergegeven.
Welke ‘kerststallen’ geven volgens jou goed de ervaringen van toen met Jezus weer? Voor welke ‘kerststallen’ kies jij?
Hoe zou jij je kerststal maken?

- donkere nacht / ster: mensen als sterren? Wie veranderde jou?
Opstapje: Een ster volgen … 
Naar de sterren kijken … een ster …
Verduister de klas, zet rustige muziek op en zorg voor een geleide meditatie rond sterren: 
adem diep in, beeld je een sterrenhemel in, sterren  zie je alleen als het donker is, zijn er sterren verstopt achter wolken, omhoog kijken, ongrijpbaar, onbegrijpbaar, …

Er is een verhaal in de bijbel…
waarin wijzen een ster volgen. Ze laten alles los en gaan op weg. Ze kijken omhoog. Ze hebben vertrouwen. Ze zijn op weg naar de koning van de Joden.  
Eerst komen ze bij een koning die alleen bezig is met zijn macht, bezit: ik ben belangrijk denkt hij. Hij kijkt niet omhoog, alleen omlaag. 
Hij is wel bang als hij hoort dat er een andere koning geboren is.
‘Als jullie hem gevonden hebben, verwittig me dan!’
 zegt hij tegen de wijzen.

Dan gaan ze maar verder. Ze volgen de ster tot ze bij een pasgeboren  kindje komen. De ster wijst hen de weg. Zij volgen.


Dit is de koning die ze zoeken. 
Hij is hun ster!
Ze worden stil van vreugde. 
Ze voelen zich heel special verbonden met dit Kind. 



Ze veranderen vanbinnen. 
Ze nemen een nieuwe weg naar huis.

Jezus is hun ster!
Kunnen mensen als sterren zijn?
Wat zou dit kunnen betekenen? Wanneer is iemand een ster? 

Kan je voorbeelden van ‘mensensterren’ geven?
Is er iemand als een ster voor jou? Wie? Waarom? Volg jij deze ster?  Hoe?


- engelen / goed nieuws
GOED NIEUWS
Engelen van mensen die een goede boodschap hebben!
Vrees niet!

Wat zouden deze kinderen aan de wereld willen vertellen?
Welke Kerstboodschap hebben zij?
Maak een nieuwsuitzending voor Kerstmis.



- rechtvaardigheid en vrede

Stille nacht, heilige nacht!
Bedenk samen een mooi stilteritueel rond gerechtigheid en vrede.



- lichtfeesten: https://thymia.nl/licht-in-donkere-tijden/


VERDIEPING
https://inspectie-begeleiding-rkg-bao-hasselt.jouwweb.nl/
· Tools Godsdienstonderwijs
 	- Beeldend bijbellezen
	

· RKG in het buitengewoon onderwijs


De Heilige Familie – Godly Play
[image: Afbeelding met speelgoed, schaakstuk

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
- kringvormen (met een vraagje)

- verhaal
Zijn jullie klaar om naar een verhaal te luisteren?
Dit is ons verhaal.
Dit is de heilige familie.
Misschien hebben jullie zoiets al eens gezien?
Meestal mogen kinderen het niet aanraken. De figuren gaan gemakkelijk kapot. Daarom moet je eerst vragen of je ze mag aanraken of ermee spelen.
Deze heilige familie is anders. Deze is er voor jullie. Jullie mogen met alle figuren spelen, zonder het te vragen.

Dit is baby Jezus, het Christuskind. Het strekt zijn armen om jullie te omarmen.

Dit is moeder Maria.
Dit is Jozef, de vader.
Dit is hun ezel. Maria zou bijna een kindje krijgen. 
Daarom was het voor haar vermoeiend om ver te lopen. Soms kon ze geen stap meer zetten. Dan reed ze op de ezel.
Maar als je bijna een kindje gaat krijgen, is het ook niet gemakkelijk om op een ezel te rijden. Als ze het niet meer uithield, dan stapte ze van de ezel af en liep ze weer een stukje.
Ze reed op de ezel en ze liep.
Ze waren misschien wel de laatste mensen die op weg waren naar Bethlehem die avond.

Dit is de os die in de stal stond toen de baby werd geboren. Hij was erg verbaasd om een kind in zijn voerbak te vinden, waar hij eigenlijk eten verwachtte.


Dit is één van de herders die ’s nachts een groot licht zag verschijnen aan de hemel. Er waren die nacht wel meer herders bij, maar we zetten er nu hier maar één om aan hen te denken.
Dit zijn een paar schapen. Er waren wel veel meer schapen, maar deze zijn genoeg om ons dat te helpen herinneren.

Toen de herders het grote licht zagen in de duisternis, werden ze bang. Ik zou dat ook zijn.
En toen ze hoorden zingen, werden ze nog meer bang.
Totdat ze de woorden verstonden. De engelen zongen: “vrede op aarde en een goed leven voor alle mensen. Haast je, ga snel naar Bethlehem. Er is daar iets gebeurd dat alles zal veranderen.

Dit zijn de drie koningen, de wijzen.
Ze waren zo wijs dat mensen dachten dat ze magiërs waren.
Van alles wat ze wisten, wisten ze het meest van de sterren.

Op een nacht zagen ze een heel bijzondere ster.
De magiërs wisten precies waar elke ster aan de hemel moest staan.
Ze kenden ze allemaal, maar deze ster was nieuw. Deze ster bewoog.
Deze ster konden ze niet terugvinden op hun hemelkaarten.
Ze werden nieuwsgierig en volgden de ster.
De ster bracht hen ver weg, naar de plek waar het Christuskind was geboren.
De wijzen brachten geschenken mee voor het kind: wierook, mirre en goud.

Dit is de kleine baby die zijn armen uitsteekt om jullie te omarmen.

(Hij groeide op en werd een volwassen man. En op een dag stierf Hij aan een kruis.
Dat is droevig. Maar ook wonderlijk.
Want: nu is hij niet meer gewoon zoals toen.
Nu is Hij er overal en altijd.
Pasen.
Nu kan Hij zijn armen uitstrekken en de hele wereld omarmen.)
- wondering
Ik vraag me af
1) wie of wat in de heilige familie spreekt jou het meest aan?
2) wie of wat in de heilige familie het meest belangrijk is?
3) of er iets of iemand is in de heilige familie dat weggelaten kan worden en dat we toch nog alles hebben wat we nodig hebben?
4) waar dit verhaal over jou gaat of wie jij zou kunnen zijn



- Verwerking

- Terugkomoment met proevertje
Een verhaal kan je horen. Een verhaal kan je zien.  Een verhaal kan je ook proeven. Dan wordt het verhaal een stukje van jou en gaat het overal met jou mee op weg. Dan is het een deel van jou. We gaan nu een stukje van het verhaal proeven (wachten op elkaar). Proef maar van het verhaal.
- Zegen: Misschien denk je nog wel eens aan dit verhaal, straks of morgen. Als je een Heilige familie ziet, bij de kerstboom of in de kerk. Kijk dan eens goed naar kleine baby Jezus die zijn armen uitstrekt om jullie allemaal te omarmen. 
Via YouTube: Godly Play – Holy Family
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