SYNTHESE: poëtisch verwoord
room 2
Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, 
dan ontstaat er echt contact.


room 3
Klein
Maar krachtig
Zoals een mosterdzaadje
Groei en bloei maar
Verbonden


room 4
Behave, belong, believe,…

De wereld draait alsmaar door,
Grijp al je kansen en ga er voor.
Je wilt je handen uitstrekken naar alles en iedereen,
maar toch verlies je er meer dan één.
Sta bewust in de wereld om je heen,
Want anders staat de rest ook alleen.
Samen komen we er wel door heen.

room 5



Room 6
Als verbinden niet vergeten wordt luisteren we niet als meerdere maar blijven we zingen zelfs als het onmogelijk is/lijkt. 


Emmauswandeling: room 7

Ik zie je graag maar ik zie je niet!
Ik luister wel maar ik hoor het niet.
In de stilte is er soms vreugde en soms verdriet.
Een onverwachte ontmoeting…is luisteren naar Gods roeping.
Fundamentele nieuwsgierigheid die onze wegen uitbreidt.
Het is oké als het ook eens niet lukt
Als je je gevoelens maar uitdrukt.
Veeg alle zorgen van de baan 
Zo komen we samen aan…

Room 8

Room 9
room 10
RUST
SAMEN MEDITEREN
STILSTAAN BIJ JEZELF
VOEL,KIJK,LAAT LOS
ONTMOETING



room 11
Emmaüs
Wandeling – onverwachts
Vreemd- onbegrensd – een oor
Verlost – bevrijd
Mens

room 12
 We hebben ons laten inspireren door het lied 
waarmee de bijscholing gestart is. 
Wij zijn tot 7 woorden gekomen namelijk :

rust, roep,
verbondenheid, ontmoeting,
delen, loskomen
en binnenwandelen.


Verbinding
geeft kleur aan je leven,
je verbonden voelen
doet ons leven ten volle beleven!
Je verbonden voelen is pure liefde
en dat smaakt altijd naar meer.



