
Schooljaar 2022-2023
Aswoensdag 22 februari 2023
Pasen 9 april 2023



Doelen

Raamplan BuBaO: 

Component A: Fundamentele Bestaanscondities

A.1. Vertrouwen versus wantrouwen 

De leerlingen:
● ervaren aan de hand van de gegeven informatie en 

de bijbelverhalen van de Goede Week, het 
vertrouwen van gelovige mensen in de Bijbel, in het 
Godsbeeld en in het Jezusbeeld.

● ontdekken hoe gelovige mensen in de 
wereldgodsdiensten hun vertrouwen in hun God en 
in hun gelovig-zijn versterken door de manier waarop 
zij vasten.

● kunnen hun vertrouwen en/of wantrouwen bij het 
zien van de gegeven informatie en bijbelverhalen, 
verwoorden op een respectvolle en eerbiedige 
manier.

A.2. Mogelijkheden versus beperkingen

De leerlingen:
● kunnen eigen mogelijkheden en/of beperkingen 

ontdekken om te komen tot verzoening, boeten 
doen, tot inkeer komen, soberheid, bidden en 
verrijzenis.

● krijgen de mogelijkheid om de rituelen van de Goede 
Week te herkennen en te koppelen aan de rituelen in 
de klas en in de kerk.

ILD/ILS:

OB Ik en mijn levensbeschouwing:

4. De leerling verwoordt open en 
bedachtzaam gedachten, gevoelens, 
ervaringen en normen en waarden vanuit de 
eigen levensbeschouwing.

MB Ik, mijn levensbeschouwing en deze
van de ander:

12. De leerling herkent en benoemt de 
levensbeschouwelijke kleuring van 
gedachten, gevoelens, ervaringen, waarden 
en normen bij zichzelf en anderen.

BB Ik, mijn levensbeschouwing en de
samenleving:

23. De leerling oefent ILD en ILS als 
noodzakelijke vaardigheid voor het leven in 
de realiteit van een 
multi-levensbeschouwelijke samenleving.

Zill-doelen:

RKlg5: Ontdekken en zelf ervaren hoe de diepere kant 
van het leven wordt beleefd in een waaier van tekens, 
rituelen, belevings- en vieringsmomenten.

In concrete situaties beleven hoe 
voorwerpen en handelingen (zie de 
veertigdagentijd en de Goede Week) een 
diepere, symbolische betekenis kunnen 
krijgen.

RKvm2: Erop vertrouwen dat er over schijnbaar dode 
punten heen nieuwe kansen liggen en een nieuw 
begin maken. Ontdekken wat ‘verrijzenis’ kan 
betekenen in het leven van mensen en mogelijk in het 
eigen leven.

Bespreken hoe mensen vanuit hun levens- 
of geloofsovertuiging zoeken om om te gaan 
met grenzen.



Het liturgische jaar

De paaskring : De paastijd begint met Aswoensdag en duurt tot en met Pinksteren.



Eerst vieren we carnaval,

daarna begint de vasten.

Het ontstaan van carnaval.

http://www.youtube.com/watch?v=lbsfVfPeets
http://www.youtube.com/watch?v=lbsfVfPeets


Aswoensdag

- begin van de Veertigdagentijd = de voorbereidingstijd op Pasen

- is de 1ste dag van de vasten

- een dag van ingetogenheid na 3 dagen carnavalsfeest

- sommige christenen gaan dan naar de kerk

- een askruisje op hun voorhoofd

-  "Gedenk dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren" 

⤷   als mens leef je niet oneindig, je bent sterfelijk.

Vanaf Aswoensdag bereiden we ons dus veertig dagen lang voor op het feest van Pasen.



Waarom een askruisje?

- teken van boete doen

- spijt tonen voor je fouten omdat we als mens 

beperkt zijn

- as staat symbool voor de dood

- kruis is het symbool van dood en leven

In de kerk.

- zingen liederen

- luisteren naar een preek

- bidden

- de gelovigen schuiven aan om een askruisje 
te ontvangen van de priester



http://www.youtube.com/watch?v=2llnaDwXB9w
http://www.youtube.com/watch?v=2llnaDwXB9w


Veertigdagentijd is:

- van Aswoensdag tot Pasen

- 46 dagen: dit komt omdat de 6 zondagen, die in deze periode vallen,
niet als vastendag gerekend worden en dus niet meegeteld worden

 
- vastentijd

- voorbereiden op Pasen 

- proberen sober te leven, meer te bidden en solidair te zijn

- een tijd waarin 40 een symbolische betekenis heeft:
40 dagen proberen “neen” te zeggen tegen verleidingen

http://www.youtube.com/watch?v=qZpgrFA6jBA
http://www.youtube.com/watch?v=qZpgrFA6jBA


Het staat in de Bijbel.

- De Israëlieten trokken onder leiding van Mozes 
veertig jaar lang door de woestijn.

- Jezus bleef veertig dagen in de woestijn:

- om te bidden en te vasten

- waar de duivel zijn best doet om Jezus te 
overtuigen om hem te aanbidden en zo het 
vertrouwen in en van God te verliezen

- waar de duivel verliest omdat Jezus zegt:
“Ik mag alleen God aanbidden”



Vasten in de wereldgodsdiensten. “Dol op de wereldbol” is het jaarthema van WO)



De Islam: Ramadan

- wordt bepaald door de islamitische maankalender en verschilt jaar na jaar

- start op 22 maart 2023 en eindigt op 20 april 2023

- vasten: niet eten en niet drinken van zonsopgang tot zonsondergang

- eindigt met het Suikerfeest

http://www.youtube.com/watch?v=CIqnQ4rHPsE
http://www.youtube.com/watch?v=CIqnQ4rHPsE


Het Jodendom: Jom Kipoer

- De joden hebben enkele dagen waarop zij vasten tijdens de joodse kalender.

- De manier van vasten wordt bepaald door het feest dat zij vieren op die dag.

- Jom Kipoer is:

- de grote verzoendag: dag van inkeer, ontmoediging en verzoening.

- de dag waarop God beslist over hun lot in het komende jaar.

- de belangrijkste en strengste vastendag.

- het verbieden van eten, drinken en intieme omgang en dit gedurende 25 uur.

- geen leren schoenen aandoen en witte kleren dragen (mag, moet niet)

- blazen op de sjofar op het einde van de dag.



Het Boeddhisme: Intermitterend vasten

- Boeddhisten leven een eenvoudig en sober leven 
volgens de regels van Boeddha.

- Vasten:
- geen vast voedsel tussen 12 uur ‘s middags en 

de volgende morgen 6 uur.

- afzien van slapen in een goed bed

- aalmoezen geven

- vasten = reiniging die tot verlichting brengt

- periode = levenslang



Terug naar het Christendom.



Goede week

 De Goede Week is de belangrijkste week in de veertigdagentijd. Het is de week voor Pasen.



Palmzondag in de kerk.

De priester zegent tijdens de Palmzondagviering 
de buxustakjes (= palmtakjes).

De mensen mogen deze takjes mee naar huis nemen na de misviering.



http://www.youtube.com/watch?v=UyQbCnKIa8E
http://www.youtube.com/watch?v=UyQbCnKIa8E


Witte Donderdag is:

- de tweede dag uit de Goede Week.

- de dag van dienstbaarheid zoals Jezus het ons heeft. 
voorgedaan door de voetwassing.

- het ook de feestdag van de priesters, zij wijden hun leven ten 
dienste van de medemensen.

- de dag waarop de priesters een witte roos krijgen tijdens de 
Witte Donderdag viering.

- de dag waarop priesters een witte kazuifel of een witte stola 
dragen tijdens de misvieringen.

- wit omdat wit de kleur is van zuiverheid, reinheid en 
onschuld.

- het ontstaan van het ritueel ‘de eucharistie’. Jezus brak het 
brood en gedeelde de wijn met de woorden: “Blijf dit doen 
om aan mij te gedenken”.



De Voetwassing

Het Laatste Avondmaal

http://www.youtube.com/watch?v=R3FB5fyheCY
http://www.youtube.com/watch?v=R3FB5fyheCY
http://www.youtube.com/watch?v=6vNFD7AuZgA
http://www.youtube.com/watch?v=6vNFD7AuZgA


Goede Vrijdag is een dag van:

- rouw, Jezus sterft aan het kruis.

- herdenken, we denken aan Jezus Zijn lijden en Zijn dood. 

- stilte om 15u in de namiddag gedurende 1 min.

- de kruisweg in de kerk.

- de klokken die niet worden geluid.

- dood en leven, een leven wordt beëindigd om een nieuw 
leven te kunnen beginnen. 

-
Daarom noemen we deze dag “GOEDE vrijdag”.



http://www.youtube.com/watch?v=Pu2_-WK_QSE
http://www.youtube.com/watch?v=Pu2_-WK_QSE


De kruisweg op Goede Vrijdag



Stille Zaterdag:

- is de laatste dag voor Pasen. 

- herdenken we de tijd dat Christus dood in het graf ligt.

- herdenken we de stilte die hoort bij de dood van Jezus, 
een stilte in de wereld

- een tijd van leegte omdat het kruis is nu leeg is

- in de kerk betekent een leeg: geen bloemen, geen kaarsen 
en geen mooie doeken op het altaar.

- wordt afgesloten met de Paaswake, de mooiste viering van 
het jaar = het ontsteken van de nieuwe Paaskaars.

http://www.youtube.com/watch?v=kU3K2iXV0Cs
http://www.youtube.com/watch?v=kU3K2iXV0Cs


Pasen

- wordt altijd gevierd in de lente, wanneer ook de natuur tot leven 
komt

- is het grootste feest van het jaar

- is vieren dat ‘Jezus LEEFT’ 

- Jezus heeft de dood overwonnen = Verrijzenis van Jezus
- God toont dat liefde en leven altijd sterker zijn dan de 

dood. 
- Dat het goede het altijd wint van het kwade, hoe 

uitzichtloos het soms ook lijkt. 

- De Verrijzenis staat dan ook centraal in ons christelijke 
geloof. 

- is het gebruik om paaseieren te verstoppen
- paaseieren = symbool van nieuw leven
- gekleurde eieren, hard gekookte eieren en chocolade 

eieren = vormen van nieuw leven



Het lege graf

OB - MB

MB - BB

http://www.youtube.com/watch?v=8b5rgefGMDA
http://www.youtube.com/watch?v=8b5rgefGMDA
http://www.youtube.com/watch?v=4WTgpyfBU1w
http://www.youtube.com/watch?v=4WTgpyfBU1w


Christenen spreken van de 'Goede' Week en van 'Goede' Vrijdag 

omdat ze overtuigd zijn dat het leven niet eindigt met de dood.

http://www.youtube.com/watch?v=MMe1czHAGyQ
http://www.youtube.com/watch?v=MMe1czHAGyQ



