OA Herfst
	RKve4
	Groeien in verbondenheid met natuur en cultuur, ontdekken wat de christelijke scheppingsspiritualiteit betekent in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven
	
	
	
	0


	
	Kleuter: Verbondenheid met natuur en cultuur ervaren en beleven
	  
	0


	
	Ervaren en beleven van de verbondenheid met natuur en cultuur: schoonheid, verwondering, bewondering, dankbaarheid, mysterie, ...
	  
	0


	
	In geloofsverhalen, geloofsbeelden, godsbeelden, Jezusbeelden ontdekken hoe mensen verbonden zijn met natuur en cultuur: schepping en de scheppende kracht van de mens
	  
	0


	
	In klasrituelen, feesten, vieringsmomenten verbondenheid met natuur en cultuur beleven en uitdrukken


	
	Uitdiepen van ervaringen


	geloofsverhaal
	Gebed /ritueel

	2,5 - 3j

Verbondenheid met de natuur

	Herfstwandeling, verzamelen van herfstvruchten.
Komen tot verwondering over de natuur, de cyclus van de natuur (afsterven en opleven, telkens weer)!

Wat een wonder!
	Verwondering over de natuur, die ons zomaar gegeven is (scheppingsbewustzijn)
Herfstblaadjes en herfstvruchten gedetailleerd bekijken. Wat zie je?

Whaw! Dat is toch geweldig niet?

Daar moeten we niets voor doen. Daar kunnen we elke dag weer van genieten. Wat fijn dat de natuur ons gegeven is als een kostbaar geschenk. 
Dankjewel God voor dat mooie geschenk van de natuur. We zullen er goed zorgen.

 
	Een dansje met herfstblaadjes om God te danken voor de natuur.


	RKvm2
	Erop vertrouwen dat er over schijnbaar dode punten heen nieuwe kansen liggen en een nieuw begin maken. Ontdekken wat ‘verrijzenis’ kan betekenen in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven
	
	
	
	0


	
	Kleuter: Mogelijkheden ontdekken en omgaan met beperkingen
	  
	0


	
	In ervaringen en belevingen mogelijkheden, talenten ontdekken en positief leren omgaan met beperkingen.
	  
	0


	
	Ontdekken hoe geloofsverhalen, geloofsbeelden, godsbeelden, Jezusbeelden mensen in hun mogelijkheden bevestigen ondanks hun beperkingen.
	  
	0


	
	In klasrituelen, feesten en vieringsmomenten dankbaarheid om hun mogelijkheden uitdrukken


	4 - 5j

Mogelijkheden en beperkingen
	Herfst, wat is dat eigenlijk?
Waarneming:

· Blaadjes sterven af en vallen van de bomen.

· Het wordt vroeger donker.

· We trekken een jas aan want het wordt kouder.

· …

De natuur gaat bergaf, valt in slaap, sterft af.

Als mensen dood gaan

Wat gebeurt er als er mensen sterven?

Cremeren, begraven, kerkhof…

Een gesprekje rond gedachtenisprentjes die de kinderen meebrachten.


	Allerzielen.
Christenen herdenken hun doden heel speciaal met Allerzielen.

Dan gaan ze naar het kerkhof. Ze nemen bloemen mee. Ze maken het stil en denken aan hun geliefde doden. Soms bidden ze ook wel bij het graf.

Prenten van kerkhoven en van Allerzielen (over heel de wereld).
	Een schaal met herfstvruchten in de godsdiensthoek.

Een herinneringstafeltje in de godsdiensthoek.
We branden een kaarsje voor de overledenen. We maken het stil en denken aan…
Een gebedje voor de dode.

Kerkhofbezoekje met een ritueeltje bij het graf  


