OA Pasen / nieuw leven
	RKgs3
	Openkomen voor de symboliek, geloofstaal , rituelen en vieringen in het leven van mensen op het ritme van het liturgisch jaar en deze mee beleven
	
	
	
	0


	
	Kleuter: het kerkelijk jaar ontdekken en mee beleven
	  
	0


	
	Eigen ervaringen en belevingen van vieren, feesten verbinden met een element van een kerkelijk feest
	  
	0


	
	Kerkelijk jaar mee beleven vanuit geloofsverhalen, geloofsbeelden, godsbeelden en Jezusbeelden
	  
	0


	
	In klasrituelen, feesten, vieringsmomenten het kerkelijk jaar mee beleven


	
	Uitdiepen van ervaringen


	geloofsverhaal
	Gebed /ritueel

	4-5j.
Verkennen van geloofstaal en groeien in symboolgevoeligheid
	1. Verkenning in de natuur: het wonder van het nieuwe leven.

Bijzondere aandacht voor bottende bomen, opkomende nieuwe plantjes en pasgeboren dieren

Zaaien in de klas: zaadjes ‘begraven’.

Kinderen wakker maken voor het idee: ‘Wat eerst dood leek, gaat nu in alle hevigheid terug leven’.

2. Verkennen van prenten en foto’s (verdriet, pijn, gemis, onderdrukking, teleurstelling, geweld… & vreugde, plezier, succes, erkenning, applaus…) 

De foto’s ordenen: 
Wat geeft leven? Welke foto drukt volgens jou iets uit van ‘leven’?

Welke foto zet je eerder bij ‘dood’?

Heb je jezelf ook al gevoeld als op de foto’s bij ‘dood’?

Wie of wat bracht dan terug leven?
	De Juf vertelt bij een kaarsje en bij de prent van Jezus:
Toen Jezus stierf, waren zijn vrienden verdrietig. Ze hadden nog zoveel willen doen. 

Ze waren heel droevig en zelfs een beetje boos.

Waarom liet Jezus hen toch alleen achter?

Ze vertelden aan elkaar wat ze allemaal met Jezus hadden gedaan en ervaren (over Zacheüs, over de verhalen die hij vertelde van het verloren schaap en de Barmhartige Samaritaan…, over hoe hij bad tot God die hij zijn Vader noemde). 
Die verhalen gaven hen nieuwe moed.

Een van de vrienden van Jezus zei: als we nu net als Jezus doen, dan weet ik zeker dat hij dicht bij ons zal zijn. Dan leeft hij onder ons in wat we doen.

Ze werden er blij van en deelden brood en wijn om hem te gedenken.
	Een ‘hoera voor God’ voor het wonder van het nieuwe opkomende leven in de natuur.
Een vreugde dansje om het nieuwe leven op de boerderij.

Net als Jezus: God danken en brood breken en delen met elkaar.

Na het eten van het brood geven de kinderen een lichtje door en vertellen ze hoe/wat zij vandaag speciaal willen doen om op Jezus te lijken.

Aan het einde van de dag in de kring terugblikken. De juf vertelt over de kinderen: “Ik heb gezien dat jij probeerde…. te doen, net als Jezus.”

Afsluitend gebedje:

Dankjewel, lieve Jezus,
dat jij vandaag bij ons wilde zijn.

We hebben je herkend aan (noem hier wat je bij kinderen gezien hebt). Wat goed dat jij bij ons wil zijn.


