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Naam: ……………………………………………………… Datum: …………………………………….

Ben ik al gegroeid?
1. Omkring: rood = rituelen, groen = jaarthema, blauw = kerkelijk jaar.
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2. Zet de cijfers bij de prenten zoals jij het zou vertellen.
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3. Mijn belevingen en ervaringen.

Wij hebben in de klas SAMEN een stenen toren gebouwd.

ik vind met stenen werken vreugdevol

ik kan luisteren naar de anderen

ik laat anderen uitspreken

ik kan wachten op mijn beurt

ik kan andere kinderen helpen zodat zij ook kunnen
helpen bouwen

ik vind onze stenen toren

ik vind een stenen toren bouwen met alle kinderen
van de klas, een verrassende oefening

ik heb mij gedragen zoals God, Jezus of Allah het
graag ziet

ik wil liever de stenen toren alleen bouwen

mijn gedrag heeft ervoor gezorgd dat er een fijne
klassfeer is tijdens het bouwen

ik kan van mezelf zeggen dat ik OMG ben

ik heb het gevoel dat ik erbij hoor
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Wij hebben op onze rug omhoog naar de wolken gekeken.

ik vind makkelijk om lang omhoog te kijken op mijn
rug

ik vind het makkelijk om het stil te maken in mijn
hoofd

als ik omhoog kijk kan ik stilliggen

als ik omhoog kijk kan ik zwijgen

ik zie de wolken veranderen

ik voel mij rustig worden als ik omhoog kijk

als ik omhoog kijk kan ik genieten van gedachten die
in mijn hoofd komen

als ik omhoog kijk, kan ik mijn aandacht bij mezelf
houden

als ik omhoog kijk voel ik verwondering en
bewondering, krijg ik een OMG-gevoel

als ik omhoog kijk voel ik dankbaarheid

als ik omhoog kijk voel ik de aanwezigheid van God,
Jezus of Allah

als ik omhoog kijk heb ik het gevoel dat mijn lichaam
verandert

als ik omhoog kijk voel ik mij vreugdevol

omhoog kijken vind ik verrassend, OMG
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Wij hebben hartjes gemaakt met onze lichamen.

ik vind het vreugdevol wanneer anderen mij graag
zien

ik vind het vreugdevol wanneer ik anderen graag zie

ik vind het verrassend wanneer anderen mij graag
zien

het lukt mij om anderen graag te zien wanneer ik
boos ben

het lukt mij om anderen, die ik niet zo leuk vind toch
graag te zien

ik heb het gevoel dat God, Jezus of Allah mij graag
ziet wanneer ik anderen graag zie

ik vind hartjes maken met mijn lichaam

ik geef vaak een hartje aan mijn mama, papa, broer
of zus

ik geef een hartje aan mijn klasgenootjes

als ik uit de bus of auto kom, geef ik een hartje aan
de juf (juf Ine)

ik voel mij dankbaar wanneer ik een hartje terug
krijg

ik vind het verrassend wanneer anderen mij een
hartje geven, OMG

als ik een hartje geef, denk ik aan God, Jezus of Allah

ik zou graag vaker een hartje geven aan iemand
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Project: Verlies ik mijn steen?

mijn steen versieren vind ik

ik vind het vreugdevol om te zorgen voor mijn steen

ik heb verrassende dingen beleefd met mijn steen

ik ben bang dat ik mijn steen ga verliezen

het is mij gelukt om mijn steen niet te verliezen
tijdens het project

zorgen voor mijn steen heeft mij beter doen geloven
in God, Jezus of Allah

ik vind het vreugdevol om zelf mijn regels en
afspraken te maken in het zorg dragen voor mijn
steen

ik heb een betekenis gegeven aan mijn steen, mijn
steen is belangrijk geworden voor mij

mijn steen verliezen vind ik

tijdens het project heb ik mijn steen verloren,
gezocht en teruggevonden

ik zou mijn steen graag willen houden

na het project heb ik mijn steen gemist

ik heb mijn best gedaan om zo goed mogelijk voor
mijn steen te zorgen

ik ben vergeten om dingen te doen met mijn steen
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ik zou het fijn vinden om te zorgen voor iemand
anders zijn steen

ik zou het leuk vinden wanneer iemand anders voor
mijn steen zorgt

ik vind het niet erg om mijn steen, voor altijd af te
geven zodat anderen ermee kunnen spelen

ik wil mijn steen graag houden en voor altijd mee
naar huis nemen

ik zou mijn steen graag willen inruilen voor een
nieuwe steen

ik wil dit project graag nog eens doen met dezelfde
steen

ik wil dit project graag opnieuw doen met een
nieuwe steen

ik heb echt het gevoel gehad dat ik in verwachting
was van het resultaat: steen verliezen of behouden

ik heb niets gedaan met mijn steen, ik heb gewacht
op het einde van het project

ik ben dankbaar voor mijn steen

ik ben trots op mezelf

Dit zou ik op mijn steen willen tekenen wanneer ik
een nieuwe steen zou krijgen
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We hebben een woordspin gemaakt rond het woord “VIEREN”

ik weet wat het woord “VIEREN” betekent

ik kan vertellen waarom we vieren

ik kan luisteren naar de antwoorden van de anderen

als ik een antwoord hoor, krijg ik zelf een nieuw
antwoord in mijn hoofd

ik doe mee met het groepsdenken

ik kan op een gepaste manier reageren op
antwoorden van anderen

ik kan nu niets meer vieren door corona

ik kan wel nog vieren maar dan in de bubbels

ik mis de feestjes in mijn stad en in mijn familie

ik teken hier het feestje dat ik graag zou willen
geven wanneer de corona voorbij is



9
4. Advent: het verloren lammetje

Knip de onderstaande prenten uit en plak ze op de juiste locatie ballon op de weg hierboven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dit heb ik allemaal gedaan : En zo voelde ik mij daarbij:

Rituelen Godslampje

Het kruisteken

Het Onze Vader

De communie

De kring: versje - compliment geven en ontvangen - gebed

Muziek luisteren om aandachtig te werken

Godslampje uitblazen

Kerkelijk jaar Allerheiligen/Allerzielen

De Advent

Kerstmis

Drie Koningen

5. Teken of schrijf wat je het leukste vond.

Hoe doe ik het? Zo schat ik mezelf in Juf

Ik doe mijn best

Ik werk mee

Ik luister

Ik gedraag mij

Ik ben gegroeid


