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	Vertrouwen uitstralen
Lichtpuntjes van vertrouwen



Bijbelverhaal: De 12-jarige Jezus in de tempel
[bookmark: _Hlk107042018]Maria als inspiratiebron
In Maria, de moeder van Jezus, ontmoeten we niet alleen een sterke vrouw, maar ook een toppunt van vertrouwen, gecombineerd met pedagogisch meesterschap. Als een rasechte pedagoog vestigt ze niet de aandacht op zichzelf, maar verwijst ze telkens door naar waar het op aan komt. Naar haar zoon, Jezus, natuurlijk.
Dit schooljaar volgen we Maria op haar levenspad, als ons voorbeeld van vertrouwen uitstralen, als vindplaats voor lichtpuntjes van vertrouwen. In de loop van het schooljaar treden verschillende Mariaverhalen voor het voetlicht. 
(Zie: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/jaarthema)
Wij focussen in deze bundel op het Bijbelverhaal van de jonge Jezus die achterbleef in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten (Lc 2, 41-52). Dit verhaal begeleidt ons het hele jaar.
In deze bundel worden impulsen, werkvormen, ideeën aangereikt waarmee je als leerkracht met jouw klas aan de slag kan gaan en verdiepend kan werken met het Bijbelverhaal “De 12-jarige Jezus in de tempel”. Een heel schooljaar lang.

Er is een prent voorzien van dit verhaal “De 12-jarige Jezus in de tempel”. Je kan deze prent achteraan vinden in deze bundel.
Prent
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Deze prent krijgt een plaats in de godsdiensthoek. Liefst A3-formaat of groter posterformaat. Het is en blijft het basisverhaal én de prent doorheen het hele schooljaar. Je start met het Bijbelverhaal van de 12-jarige Jezus en de bijbehorende prent in het begin van het schooljaar, met enkele passende werkvormen. Deze prent blijft gedurende het hele schooljaar hangen in de godsdiensthoek. 

Je kan enerzijds met dit Bijbelverhaal van de 12-jarige Jezus én de daarbij behorende prent in september starten en doorheen het schooljaar blijven werken en verschillende ideeën uit deze bundel inzetten. Je kan op verschillende momenten in het schooljaar terug verwijzen naar dit verhaal en kiezen voor een aanbod uit deze bundel.

Anderzijds kan je ook de andere Bijbelverhalen (aangeboden door Leeftocht - Katholiek Onderwijs Vlaanderen) aanvullend gebruiken (vb. Bruiloft te Kana, Maria bezoekt Elizabeth, Geboorte van Jezus, vlucht naar Egypte, Maria onder het kruis, Tussen Hemelvaart en Pinksteren, … ). 
Laat de prent van de 12-jarige Jezus centraal hangen en gebruik kleinere afbeeldingen uit de andere Bijbelverhalen om rond de centrale prent van de 12-jarige Jezus te hangen. Dit zijn dan verhalen van of over Jezus: als kind, als volwassene. Verhalen die vertellen over hetgeen Jezus lang lang geleden aan mooie verhalen vertelde en aan bijzondere dingen deed, met Maria aan zijn zij. Maria blijft de rode draad doorheen deze verhalen.
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Vertrouwen

In het godsdienstonderwijs staat de levensbeschouwelijke groei van kinderen centraal.
Aandacht geven aan de component “Fundamentele basiscondities: vertrouwen versus wantrouwen” is hierbij essentieel. 

In het leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het lager onderwijs lees je over de component “vertrouwen en wantrouwen” het volgende: de eerste voorwaarde om te kunnen groeien als mens is dat kinderen voldoende basisvertrouwen ontwikkelen. Dit omvat vertrouwen in het goede van de buitenwereld, maar dit omvat ook vertrouwen in zichzelf en het geloof dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de werkelijkheid.
Het is een opgave om op elke leeftijd en in alle vakken of leergebieden een bijdrage te leveren tot een versterking en verruiming van het basisvertrouwen, vooral bij de meest kwetsbare kinderen. Deze hebben een bijzondere behoefte aan positieve bevestiging. In een school waar prestatie een belangrijke rol speelt, komen ze gemakkelijk terecht in de spiraal van een negatief zelfbeeld, negatief gedrag en negatieve aandacht. Zeker in de godsdienstlessen zou men alle middelen moeten aangrijpen om elk kind volgens zijn mogelijkheden te bevestigen. Dit getuigt van een menselijke en christelijke grondhouding en van een radicale bekommernis voor de menselijke groei van elk kind. Hoe jonger het kind, hoe groter de mogelijkheid om de kwaliteit van het basisvertrouwen te beïnvloeden. Daarom is het versterken en verruimen van het basisvertrouwen een hoofdmotief voor de eerste jaren. Maar daarna blijft dit een levende bekommernis.

Het basisvertrouwen is bovendien één van de factoren die sterk doorwerken in de wijze waarop kinderen vertrouwen kunnen ontwikkelen in God.


ZILL (Leerplan Zin in leren! Zin in leven!) omschrijft deze component als volgt:

Vertrouwen en wantrouwen, mogelijkheden en beperkingen
Ik ontdek, doorheen mogelijkheden en beperkingen, dat vertrouwen kan groeien in mezelf en in andere mensen en dat dit voor christenen kan groeien dankzij een liefdevolle God.
Leerlingen die vertrouwvol in het leven staan, geloven dat zij ertoe doen, dat ze een plaats hebben in deze wereld en dat zij gewaardeerd en bemind worden. Ze hebben vertrouwen in zichzelf en geloven dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op de wereld rondom hen. Wie voldoende basisvertrouwen heeft opgebouwd, gelooft ook dat de buitenwereld gericht is op het goede en dat de wereld een plaats is waar het goed en fijn is om te vertoeven. Het verruimen en versterken van dit basisvertrouwen is een hoofdmotief van dit ontwikkelthema.
Eigen aan een katholieke school is dat zij deze vertrouwensvolle levenshouding ook stimuleert door te getuigen van een liefhebbende God die steeds nabij is. Christenen geloven in een liefdevolle God die telkens weer nieuwe kansen geeft en die voor elk mens een zinvolle toekomst openhoudt. Dit geeft vertrouwen. Leerlingen mogen in hun levensbeschouwelijke groei ontdekken en exploreren wat dit Godsbeeld voor hen betekent, ondanks – of misschien juist dankzij – alle twijfels waar mensen soms mee worstelen.  

Met dit jaarthema “Lichtpuntjes/Vertrouwen uitstralen” en het centrale Bijbelverhaal van de 12-jarige Jezus wordt er sterkt ingezet om “vertrouwen” te stimuleren en daarmee de levensbeschouwelijke groei van kinderen.




Aanbod

In dit aanbod vind je ideeën rond vertrouwen en het Bijbelverhaal “de 12-jarige Jezus” voor zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs (buitengewoon en gewoon). Eveneens kan ook wat van het materiaal gebruikt worden in het BuSO.
Afhankelijk van de beginsituatie en leeftijd van de kinderen kan je als leerkracht keuzes maken uit dit aanbod.

1. Vertrouwen: op zoek naar gelaagdheid

Concrete doel: De leerlingen ontdekken verschillende betekenissen/lagen bij het woord “vertrouwen” en kunnen dit beeldend tonen en verwoorden.

Geef elke leerling een wit blad papier.
Opdracht:
Doe iets met het blad papier dat voor jou weergeeft of uitdrukt wat het woord “vertrouwen” wil zeggen. Niets op het blad schrijven of tekenen, enkel met het papier werken: scheuren, plooien, …
vb papier scheuren = vertrouwen kan beschadigd worden
Uitwisseling: 
Om de beurt vertelt iedereen wat hij of zij met het blad deed en waarom. 
De anderen luisteren en noteren ondertussen wat hen opvalt in het verhaal. 
Nadat iedereen aan de beurt kwam, verzamelen we alles wat ons opgevallen is op een flap. 
Het geeft je als leerkracht in een korte tijd een schat aan extra betekenislagen.

[bookmark: _Hlk106448957]Flexibel associëren:  
Kies voor een associatieoefening en blijf jezelf of je groep uitdagen om verder te gaan dan de eerste vanzelfsprekende ideeën: 
• stel extra vragen: het woord klinkt als, doet denken aan, rijmt op, ruikt als, voelt als, welke kleur, welk beeld, welk voorwerp, welke film ? 
• verhoog je snelheid: oefening associaties tellen in 1 min. + opnieuw en nu meer associaties 
• lijnassociatie: laat de context kantelen. Je vertrekt vanuit jouw thema (woord: vertrouwen) en geeft de leerlingen een eindwoord dat niets met het woord te maken heeft. In 7 stappen (met 7 tussenwoorden proberen ze de verbinding te maken tussen de woorden.
bv. regen – druppel, water, verdrinken, dronken, roze olifant - circus
bv.  vertrouwen - …(5 woorden)… -  zon

2. Levensbeschouwelijk gesprek over “vertrouwen”

Hier vind je als leerkracht enkele voorbeelden van een levensbeschouwelijk gesprek over vertrouwen. Het gaat over vertrouwen in jezelf, vertrouwen in anderen, vertrouwen in het leven, de toekomst.
Het is geenszins de bedoeling om alle gesprekken te doen. Je kan hier keuzes maken naargelang de interesses en noden (wat leeft er in jouw klas?) van de leerlingen: heb je leerlingen met weinig zelfvertrouwen? Is er weinig vertrouwen in de klas? 
Je kan de gesprekken spreiden doorheen het schooljaar.

Er zijn 4 fasen bij deze werkvorm van het levensbeschouwelijk gesprek.
De vragen bij de 4 fasen van het levensbeschouwelijk gesprek (fase 2 en 3) zijn ter inspiratie. Ook hier is het niet de bedoeling om deze vragen allemaal te vragen. Ervaar hoe vlot het gesprek verloopt en zet een nieuwe vraag in indien nodig.

Doelen (// 4 fasen):
De leerlingen kunnen het verhaal terug opbouwen adhv vragen.
De leerlingen kunnen hun eigen ervaringen mbt vertrouwen (in zichzelf, in anderen, …) verwoorden.
De leerlingen kunnen de diepere betekenis van vertrouwen verwoorden. (filosoferen)
De leerlingen kunnen de diepere betekenis van vertrouwen in het verhaal verwoorden.


2.1  Vertrouwen in jezelf

Impuls: https://www.youtube.com/watch?v=n89F9YKPNOg
Maria Joao Pires expecting another Mozart Concerto

a. Fase 1: Verhaal opbouwen
Wat heb je gezien? Wat is blijven hangen? Wat gebeurde er?

b. Fase 2: Eigen ervaringen mbt vertrouwen in jezelf (jij-vragen)
De pianiste Maria Joao reageert in eerste instantie in paniek wanneer ze merkt dat ze niet het juiste muziekstuk heeft ingestudeerd. Ze denkt het niet te kunnen, maar wil het wel proberen. Op dit moment heeft ze weinig of geen vertrouwen in zichzelf dat ze dit tot een goed einde zal brengen. Zal ik dit wel kunnen? Dit lukt me niet.

- Kan je een voorbeeld geven wanneer jij twijfelde aan jouw kunnen en weinig zelfvertrouwen had?
- Welke gevoelens heb je wanneer jij je onzeker voelt en weinig/geen zelfvertrouwen hebt?
-  Zijn er situaties, mensen, … die jou een gebrek aan zelfvertrouwen geven? Welke/Wie? Hoe komt dit?
- Wie of wat kan jou helpen wanneer je weinig zelfvertrouwen hebt?
- Wanneer heb jij veel zelfvertrouwen? Wanneer voel jij “dit kan ik”?
- Hoe voel jij je dan als je veel zelfvertrouwen hebt? Hoe merk je dit?
- …

c. Fase 3: Diepere betekenis ontdekken mbt vertrouwen in jezelf? (geen  jij-vragen)
- Wat betekent “vertrouwen hebben in jezelf”?
- Heeft iedereen “vertrouwen in zichzelf”?
- Heeft iedereen wel eens minder of geen vertrouwen in zichzelf? Hoe komt dit?
- Welke gevolgen kan dit hebben: weinig of geen vertrouwen hebben in zichzelf?
- Wat kan helpen bij gebrek aan zelfvertrouwen?
- Wie of wat geeft ons vertrouwen en het gevoel dat we alles aankunnen? Hoe?
- …


d. Fase 4: Diepere betekenis ontdekken in het verhaal mbt vertrouwen in jezelf?
- Wat zou de pianiste geleerd hebben over “zelfvertrouwen”?
- Zou de pianiste volgende keer nog in paniek schieten wanneer ze het verkeerde stuk leerde of zou ze meer vertrouwen hebben gekregen in zichzelf?




2.2 Vertrouwen in anderen
Impuls: https://youtu.be/zvxe33GdB1U?t=13
Het verhaal van Blondin

a. Fase 1: Verhaal opbouwen
Wat heb je gezien? Wat is blijven hangen? Wat gebeurde er?

b. Fase 2: Eigen ervaringen mbt vertrouwen in anderen (jij-vragen)
Blondin pakt uit mijn zijn kunstjes en wandelt vol vertrouwen over de koord. De omstaanders vinden geweldig wat hij kan. Op een bepaald moment vraagt hij of iemand bereid is om met hem mee te gaan. Niemand reageert. Er is toch wel wat twijfel. Plots heeft niemand meer zo’n groot vertrouwen in zijn kunnen. Of toch: 1 iemand. Zijn eigen moeder vertrouwt hem 100%, in alle omstandigheden.

- Waarom vertrouw jij iemand?  
- Wanneer vertrouw jij iemand?
- Vertrouw jij iedereen?
- Vind je het belangrijk of niet om iemand te kunnen vertrouwen?
- Kan je een voorbeeld geven wanneer je geen vertrouwen (meer) had in iemand? Is het al eens gebeurd dat je iemand niet vertrouwde? Hoe kwam dit?
- Wanneer verloor je vertrouwen in  een ander? Wat was er gebeurd?
- Hoe voelt het voor jou als er geen vertrouwen (meer) is in de ander?
- Heb jij al eens het vertrouwen verloren bij iemand anders? Vertrouwde iemand jou niet meer? Wat was er gebeurd?
- Kan je vertrouwen nog terug krijgen, terug winnen?
- …

c. Fase 3: Diepere betekenis ontdekken mbt vertrouwen in anderen?
- Wat betekent “vertrouwen hebben in anderen”?
- Heeft iedereen vertrouwen in anderen nodig? Is vertrouwen hebben in anderen belangrijk? Waarom wel/niet?
- Welke gevolgen kan dit hebben: weinig of geen vertrouwen hebben in anderen?
- Hoe kan vertrouwen in iemand anders afnemen of verdwijnen?
- Hoe kan vertrouwen in anderen groeien of toenemen?
- Wat kan helpen bij gebrek aan vertrouwen in anderen? 
- …


d. Fase 4: Diepere betekenis ontdekken in het verhaal mbt vertrouwen in jezelf?
- Wat zou Blondin geleerd hebben over “vertrouwen in iemand anders”?
- Zouden de toeschouwers volgende keer Blondin wel vertrouwen en meegaan?


2.3 Vertrouwen in het leven
Impuls: Vader helpt zijn zoon de aanvallen van de terroristen in Parijs te begrijpen. En vertrouwen in het leven te stimuleren.
https://www.kuleuven.be/thomas/page/videodatabank/label/2712/182428/page/0/

GESPREK TUSSEN VADER EN ZOON
(Zoon) Ja, omdat zij erg, erg stout zijn.  Stoute mensen zijn niet erg lief.  En we moeten heel goed opletten en we moeten verhuizen.
(Vader) Maak je geen zorgen, we moet niet verhuizen: Frankrijk is onze thuis.
(Zoon) Maar er zijn stoute mensen, papa?
(Vader) Ja, maar er zijn overal stoute mensen.
(Zoon) Zij hebben geweren, zij kunnen op ons schieten want zij zijn erg, erg stout, papa.
(Vader) OK, zij hebben misschien geweren maar wij hebben bloemen.
(Zoon) Maar bloemen doen niets, het is om… het is om…
(Vader) Toch, ze doen iets, kijk, iedereen brengt bloemen.  Het is om de geweren te verslaan.
(Zoon) Is het om te beschermen?
(Vader) Juist.
(Zoon) En de kaarsen ook?
(Vader) Het is om de mensen niet te vergeten die ons gisteren hebben verlaten.
(Zoon) O ja…
(Zoon tegen de journalist) De bloemen en de kaarsen zijn er om ons te beschermen.

a. Fase 1: Verhaal opbouwen
Wat heb je gezien? Wat is blijven hangen? Wat gebeurde er?

b. Fase 2: Eigen ervaringen mbt vertrouwen in anderen (jij-vragen)
Er is ongerustheid bij de zoon. Hij heeft op dit moment weinig vertrouwen in (stoute) mensen, in de wereld waarin hij leeft. Hij wil verhuizen. Papa wil hem gerust stellen en geeft hem opnieuw vertrouwen in het goede van het leven en in de toekomst?

- Wat betekent dat voor jou “vertrouwen hebben in het leven? In de toekomst”?
- Kan je een voorbeeld geven wanneer je vertrouwen had in het leven? In de toekomst?
- Wie of wat kan jou vertrouwen geven in het leven? In de toekomst?
- Heb jij vertrouwen in het goede van het leven?
- …


c. Fase 3: Diepere betekenis ontdekken mbt vertrouwen in anderen?
- Wat betekent “vertrouwen hebben in het leven en/of de toekomst?
- Heeft iedereen vertrouwen in het leven en/of toekomst nodig?
- Welke gevolgen kan dit hebben: weinig of geen vertrouwen hebben in het leven/de toekomst?
- Hoe kan vertrouwen in het leven/de toekomst afnemen of verdwijnen?
- Hoe kan vertrouwen in het leven/de toekomst groeien of toenemen?
- Wat kan helpen bij gebrek aan vertrouwen in het leven/de toekomst? 
- …


d. Fase 4: Diepere betekenis ontdekken in het verhaal mbt vertrouwen in jezelf?
- Wat zou het zoontje geleerd hebben over “vertrouwen in het leven/de toekomst”?
- Wat zou de papa geleerd hebben over “vertrouwen in de toekomst”? 


e. Extra vraag: Heeft dit iets met de Blijde Boodschap te maken? Met God?



2.4 Naar keuze; geïnspireerd door hetgeen geklonken heeft in deel 1 Op zoek naar gelaagdheid (verschillende betekenissen ontdekken van “vertrouwen”.)


Simpelweg buitengewoon
 
Wat als we nu eens
simpelweg
geloven in mensen.
 
In wat ze kunnen,
wat ze willen,
waarvan ze dromen.
 
En vooral ook geloven
in jezelf,
in je eigen mogelijkheden.
 
Wat kan ik doen?,
Wat wil ik doen?,
om de dromen van anderen waar te maken.
 
Simpelweg geloven…
dat gewone mensen,
hand in hand,
schouder aan schouder,
buitengewone dingen doen.
 
Vrij naar Barack Obama


Opdracht: 
- laat leerlingen een engagementsverklaring naar elkaar toe maken.
- laat leerlingen een open brief schrijven aan de school, de ouders, de wereld over vertrouwen 
- laat leerlingen een charter maken rond vertrouwen in de toekomst: wat heb ik hiervoor nodig?


3. Bijbelverhaal: De 12-jarige Jezus in de tempel[footnoteRef:1]

BRON: Kijk eens met je oren – Uitgeverij Plantyn  [1:  Het Bijbelverhaal van de 12-jarige Jezus en enkele van de werkvormen in dit deeltje komen uit de reeks “Kijk eens met je oren – Jezus van Nazareth” van uitgeverij Plantyn. Deze reeks is niet meer verkrijgbaar.] 

3.1 Aanbieden van de plaat
[image: Afbeelding met groep, mensen
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Concrete doel: de leerlingen kunnen verwoorden wat ze op de prent zien en kunnen de betekenis van tempel en boekrollen verwoorden.

Geef kinderen de tijd om rustig naar de plaat te kijken. Na enkele minuten vraag je wat ze zien. Je kan best wat oriënterende vragen stellen.

Wellicht zullen ze het eerst over de mensen hebben. Er zijn vier groepen mensen. Twee groepen staan op de voorgrond: de mensen die lezen (links vooraan) en de mensen op de trappen (rechts vooraan). Op de achtergrond links zie je nog een groep mensen op de trappen. En in de verte zijn er mensen onderweg. Gaan zij naar het gebouw of gaan ze weg?

Het gebouw zelf zal ook wel opvallen. Sommige kinderen kennen het begrip “tempel” uit andere Bijbelverhalen. Denken ze daarbij aan een klein huis of aan een groot gebouw? Waarvoor dient een tempel? Wat gebeurt er allemaal?
De boekrollen worden misschien herkend. Als dat niet het geval is, vraag hen dan: Wat zijn die mensen links aan het doen? Ze lezen. Als mensen bij ons lezen, dan doen ze dat in een boek, een krant, een tijdschrift, een stripverhaal, … Maar dit zijn boeken in de vorm van rollen. We noemen ze “boekrollen”.

Het kale landschap, het groen bij het water en de rivier kunnen ook beeldelementen zijn die de kinderen kunnen noemen. 


3.2 Inleven in de plaat
Concrete doel: De leerlingen kunnen de verschillende personages en verhaallijnen herkennen in de prent en worden zo vertrouwder met de context.

Rara… Wie ben ik?
Enkele mensen op de plaat vertellen een verhaal over zichzelf. Luister maar en probeer te ontdekken wie er aan het woord is.

Lang geleden was ik een vrolijke jongen. Ik speelde met mijn vriendjes. We deden tikkertje en verstoppertje en overlopertje. Meestal won ik, want ik kon heel hard lopen. ’s Avonds was ik moe van het spelen. Als ik dan naar bed ging, vertelde vader of moeder mij mooie verhalen uit een heel oud boek. Verhalen over een land zo mooi als de mooiste tuin die er bestaat.
’s Nachts droomde ik vaak van dat land. Ik droomde dat ik ook in dat land woonde. Ik woonde er met veel andere mensen. We zorgden dat niemand honger had. Iedereen kon er veilig leven. Je kon werken, je kon op straat spelen, je kon veel nieuwe dingen leren. Iedereen had het goed. Ja, dat waren mooie dromen.
Ze gaven me vertrouwen: in mezelf, in anderen, in het leven en de toekomst.
Nu ben ik geen jongetje meer. Ik ben een oude man. Tikkertje spelen doe ik niet meer. Mijn benen willen niet meer. Soms loop ik wel een stukje, maar dan leun ik op mijn kruk. Mijn ogen zien niet meer zo goed. Werken kan ik niet meer. Ik moet de mensen om geld vragen of om een stukje brood. Ik ben een bedelaar. Meestal zit ik op de grond net buiten dit grote huis. We noemen dit huis de tempel. Nu wordt hier het paasfeest gevierd. Ik mag de tempel niet binnen om mee te vieren. Ik heb vaak honger en mijn leven is geen feest.
Wie ben ik?
(De bedelaar, rechts op de voorgrond)

Lang geleden was ik een vrolijke jongen. Ik speelde met mijn vriendjes. We deden tikkertje en verstoppertje en overlopertje. Meestal won ik, want ik kon heel hard lopen. ’s Avonds was ik moe van het spelen. Als ik dan naar bed ging, vertelde vader of moeder mij mooie verhalen uit een heel oud boek. Verhalen over een land zo mooi als de mooiste tuin die er bestaat.
’s Nachts droomde ik vaak van dat land. Ik droomde dat ik ook in dat land woonde. Ik woonde er met veel andere mensen. We zorgden dat niemand honger had. Iedereen kon er veilig leven. Je kon werken, je kon op straat spelen, je kon veel nieuwe dingen leren. Iedereen had het goed. Ja, dat waren mooie dromen.
Ze gaven me vertrouwen: in mezelf, in anderen, in het leven en de toekomst.
Nu ben ik geen jongetje meer. Ons land is niet zo mooi geworden als in die dromen van toen. Maar gelukkig heb ik leren lezen. Ik lees elke dag in dat oude boek dat mijn vader me voorlas. Ik praat erover met andere mensen, jong en oud. Ik praat erover met de vrolijke jongen die nu bij me zit. Dat is heerlijk. Samen lezen in het oude boek is een feest. Voor mij is het in de tempel elke dag feest.
Rara, wie ben ik?
(De schriftgeleerde, vooraan links)


Lang geleden was ik een vrolijke jongen. Ik speelde met mijn vriendjes. We deden tikkertje en verstoppertje en overlopertje. Meestal won ik, want ik kon heel hard lopen. ’s Avonds was ik moe van het spelen. Als ik dan naar bed ging, vertelde vader of moeder mij mooie verhalen uit een heel oud boek. Verhalen over een land zo mooi als de mooiste tuin die er bestaat.
’s Nachts droomde ik vaak van dat land. Ik droomde dat ik ook in dat land woonde. Ik woonde er met veel andere mensen. We zorgden dat niemand honger had. Iedereen kon er veilig leven. Je kon werken, je kon op straat spelen, je kon veel nieuwe dingen leren. Iedereen had het goed. Ja, dat waren mooie dromen.
Ze gaven me vertrouwen: in mezelf, in anderen, in het leven en de toekomst.
Nu ben ik moeder. Nu vertel ik mijn kind de verhalen uit dat oude boek. Net zoals mijn moeder dat deed. Die hoorde ze op haar beurt van mijn opa. Ik vertel ze elke avond.
Ik ben pas naar de tempel geweest. We vierden het paasfeest in de tempel. Dat doen we elk jaar, mijn man en ik en nog veel meer mensen uit ons dorp. Onze jongen van twaalf is dit jaar ook meegegaan. Hij kan nu zelf lezen in het oude boek. Dat doet Hij graag en veel. Na het feest waren we op weg naar huis. Maar toen het avond werd, vonden we onze jongen niet. “We moeten terug,” zei ik. “We moeten Hem zoeken.”  Ik ben zo ongerust. Daarom ben ik hier weer bij de tempel. Mijn man is ook aan het zoeken. De anderen zijn onderweg naar huis.
Wie ben ik?
(Maria, rechts op de voorgrond)


Hebben de kinderen de drie vertellers herkend op de plaat? Kunnen ze zich in hun gevoelens inleven? Wat valt de kinderen op? Waarover praten ze alle drie?

Basisidee: alle personen droomden van een mooie, rechtvaardige samenleving. Hun dromen waren gebaseerd op de verhalen uit het oude testament. Alle drie droomden ze ervan al die mooie verhalen werkelijkheid zouden worden. Deze verhalen gaven hen hoop en vertrouwen in zichzelf, in anderen, in de toekomst.

Vraag:
Ik vraag me af: Wat is daarvan overgebleven (bij de verschillende personages)?
O.a. door bepaalde factoren kan ik vertrouwen behouden (vb ik kan iets goed o.a lezen; hulp van anderen) of verliezen (benarde omstandigheden, verlies van toekomstperspectief, ontgoochelingen, twijfel, …).
Is dit herkenbaar in jouw leven? Kan je hier een voorbeeld van geven?

3.3 Vertellen van het Bijbelverhaal

Inleiding: Maria vertelde over haar ongerust gevoel. Ze is haar zoon kwijt. Samen met haar man Jozef zoekt ze. Ze loopt een heel stuk terug naar Jeruzalem, naar de tempel. Waar is Jezus?

Jezus in de tempel 	Naar Lucas 2, 41-52

Wat een avontuur! Jezus is twaalf jaar en Hij mag mee op reis naar Jeruzalem. Dat is pas ver weg. De tocht duur dagen. Jezus gaat in Jeruzalem het paasfeest vieren met zijn vader en moeder en ooms en tantes. Er gaan nog veel andere mensen mee die ze  kennen. Samen maken ze de lange tocht.
Als ze moe zijn, rusten ze uit. Ze eten wat brood dat ze meengenomen hebben. Ze drinken water uit de kruiken die ze bijhebben. Dan trekken ze weer verder, terwijl ze liedjes over Jeruzalem zingen. Ze zingen over het paasfeest.
Ze komen bij een rivier. Het is de Jordaan. Ze stroomt als een glinsterende waterslang door het land. De kinderen mogen er in spelen.
“Voorzichtig, hoor,” waarschuwen hun vaders en moeders. “ Ga niet te diep. Anders ga je kopje-onder.”
De kinderen joelen en spatten elkaar nat. Heerlijk is dat. Er zwemmen visjes in het water. De kinderen proberen ze te vangen. Floep, de visjes zijn snel. Ze verstoppen zich in het riet. Maar de kinderen kunnen niet lang spelen. Hun vaders en moeders staan alweer te zwaaien.
“Kom,” roepen ze. “We gaan weer verder. Kom uit het water.”
“Jammer,” zuchten de kinderen.
Ze moete nu weer klimmen. Nog één berg moeten ze over. En dan zien ze Jeruzalem. Wat mooi! De huizen van de stad schitteren in de zon.
“Zie je de tempel?” wijzen de vaders en moeders. “Dat prachtige grote gebouw daar. Dat is het huis van God, waar we het paasfeest vieren.”
Zingend gaan ze de poorten van Jeruzalem binnen. De kinderen huppelen. Samen zoeken ze voor iedereen een huis of een herberg waar ze kunnen logeren. Jezus kijkt heel goed rond in Jeruzalem. Hij weet er al snel de weg door de straten.

De volgende dag gaat Jezus met zijn vader en moeder naar de tempel. Niet iedereen mag de tempel binnengaan om er het paasfeest te vieren. Heel arme of zieke mensen blijven buiten op de trappen.
De vader en moeder van Jezus brengen een geschenk bij de priesters in de tempel. Daarmee danken ze God voor het feest. Daarna zoekt Jezus zijn eigen weg door de tempel. Hij loopt door de gangen en over het plein. Er zitten geleerde mannen met elkaar te praten.
“Kom er maar bijzitten,” zeggen ze tegen Jezus.
Ze wijzen naar de boekrollen. “Kan je Gods woorden uit de boekrollen al lezen?”
“Ja”, zegt Jezus.
De mannen vertellen over het paasfeest.
“Lang geleden heeft God naar ons geluisterd,” zeggen ze. “Toen waren we eenzaam en erg arm en alleen. We waren gevangen in een vreemd land. Maar we riepen om hulp en God hoorde ons. God maakte ons vrij om feest te vieren. Dat grote, blije paasfeest vieren we ieder jaar weer.”
Jezus knikt. Hij heeft die woorden van het feest op school geleerd. Hij kan ze lezen in de boekrol. Hij kan ze ook zingen, zo uit zijn hoofd. 
“Mag ik u iets vragen?” zegt Jezus.
De geleerden knikken. “Natuurlijk, vraag maar, het is goed om te vragen,” zeggen ze.
“Hoort het paasfeest nu alleen bij de tempel?” vraagt Jezus. “Of hoort het bij het hele land en bij alle mensen, waar ze ook wonen? Ik denk dat je de liederen van het paasfeest overal kan zingen. Niet alleen in de tempel. Gods woorden uit de boekrol zijn toch voor iedereen? Wat denkt u?”

De mannen in de tempel vertellen wat ze denken en wat ze weten.
Ze lezen samen in de boekrollen. Ze kijken naar het land en denken na over het feest. Jezus mag er met hen over praten. Hij mag vragen wat Hij wil. Het is goed om te vragen.
Ze praten lang met elkaar. Zo lang, dat ze de tijd vergeten.

Zo gaat het ook de volgende dagen. Het paasfeest is voorbij voor ze het weten. De mensen moeten terug naar huis. Ze pakken hun spullen weer in. Ze nemen brood en water mee voor onderweg. He ti een hele drukte als ze vertrekken.
Ook de vader en moeder van Jezus gaan terug. Als ze een tijdje gelopen hebben, vraagt Maria aan Jozef: “Waar is Jezus eigenlijk?”
“Geen idee,” zegt Jozef. “Ik heb Hem al een poosje niet gezien. Hij is vast met de ooms en tantes vooruit gelopen.”
“Ja,” zegt Maria. “We zullen Hem onderweg wel zien.”
Maar als het avond wordt en iedereen gaat rusten, vinden ze Jezus niet bij de mensen die ze kennen. Ze worden nu heel ongerust. Waar kan Hij zijn?
Ze moeten zo vlug mogelijk terug naar Jeruzalem. Daar zoeken ze in alle straten. Pas de derde dag vinden ze Hem. Hij zit in de tempel en praat met de leraren. De leraren luisteren naar Hem. Ze stellen Hem vragen.
“Kind!”, zegt moeder Maria. “Waar was je toch? Wist je dan niet dat je vader en ik ongerust werden?”
Jezus kijkt haar aan. “Maar wisten jullie dan niet dat Ik hier moet zijn, in dit huis, het huis van mijn Vader?”
Maria kijkt verwonderd naar Jezus. Hij is al groot, dat ziet ze nu.
Hij hoort bij God. Hij denkt na over Gods feest voor de mensen…
Dan staat Jezus op. Hij neemt afscheid van de leraren in de tempel en gaat met zijn ouders naar huis.  Maria vergeet niet wat Jezus haar heeft gezegd. Ik heb een bijzonder kind, denkt ze.

3.4 Werkvormen bij het Bijbelverhaal

3.4.1 Verhalen lezen
→ Voor kleuters zou je link kunnen leggen met hoe sterk in het verhaal benadrukt wordt welke mensen kunnen lezen. Dat is heel belangrijk. Vraag aan kinderen wat ze weten over lezen. Ook kleuters die nog niet kunnen lezen, zullen er wel belangstelling voor hebben en er een en ander over weten. Bijvoorbeeld: verschillende letters vormen een woord; verschillende woorden vormen een zin; verschillende zinnen vormen een verhaal. Lezen is fijn omdat je dingen te weten komt en omdat je meebeleeft wat er verteld wordt.

3.4.2 Op weg
→ De tocht naar Jeruzalem is lang en vermoeiend. Op weg van Galilea naar Jeruzalem moet je tweemaal de Jordaan oversteken. Vanuit Jericho gaat de weg steil omhoog door woestijnachtig gebied. De weg naar het huis van God is er dus één met veel hindernissen. En als je de weg niet goed weet, kan je verdwalen.
In het klas- of turnlokaal kan je een route met hindernissen maken. Die kunnen bestaan uit stoelen waar de kinderen onder moeten kruipen, hindernissen waar ze over moeten klimmen, smalle stukjes weg waar ze door moeten, …
Afhankelijk van het beschikbare materiaal en de mogelijkheden van de kinderen bepaal je hoe de “hindernissenbaan” er kan uitzien. Dan kunnen de kinderen op tocht.


3.4.3 Naar de tempel

Dit Bijbelverhaal is geschikt om te laten dramatiseren. Dat versterkt het inlevingsvermogen. 
Sta eerst even stil bij het begrip “paasfeest”. Weet jij wat een paasfeest is? Vieren wij dat ook? Wat vieren we dan? Wat doen we dan? Wat is het verschil met het paasfeest in dit verhaal? Waarom vieren deze mensen het paasfeest? Wat doen ze?

Ga nu met de kinderen na welke scènes in het verhaal voorkomen.
- Veel mensen zijn op weg naar Jeruzalem. Het is een lange, moeilijke tocht. Onderweg zingen ze liedjes.
- Soms rusten ze uit. Ze eten en drinken. De kinderen spelen in het water.
- Eindelijk komen ze op de top van de laatste berg. Ze zien de prachtige stad in de verte.
- In en rondom de tempel is het druk. Er zijn geleerden die in de boekrollen lezen en over de verhalen praten. Er zijn mensen die niet in de tempel mogen. Ze zitten op de trappen en bedelen.
- De mensen die het paasfeest komen vieren, brengen geschenken mee naar de tempel om God te danken.
- Ook Jezus gaat mee naar de tempel. Hij stelt vragen aan de geleerden. Hij luistert en Hij zegt wat Hij over de verhalen denkt.
- Iedereen keert terug, maar Jezus blijft achter in de tempel. Maria en Jozef worden ongerust en ze gaan Hem zoeken.
- Eindelijk vinden ze Hem terug. Jezus vertelt waarom Hij in de tempel bleef.

Spreek een rolverdeling af. Laat de kinderen het verhaal spelen. Maak eventueel gebruik van verschillende doeken.
Je kan ook zelf een rol spelen. Je gaat bijvoorbeeld naar de mensen en je vraagt wie ze zijn en wat ze doen?

Na de dramatisatie geef je kinderen voldoende kansen om te vertellen over hun gevoelens tijdens het spel.

Eventueel kan je als leerkracht de verschillende scènes fotograferen en er een fotoverhaal van maken, dat je een plaats geeft in de klas (bij de centrale bijbelprent).

3.4.4 Een boekrol maken

Het gegeven nodigt uit om een boekrol te maken. Verdeel de klas in groepjes en laat ze elk fragment uit het verhaal tekenen. 

Bijvoorbeeld:
- Jezus reist met zijn ouders, familie en bekenden naar Jeruzalem.
- De kinderen spelen onderweg in het water van de Jordaan.
- De geleerden in de tempel lezen in de boekrollen.
- Maria en Jozef zoeken Jezus
- Ze vinden Hem in de tempel bij de schriftgeleerden.
- Jezus en zijn ouders gaan terug naar Nazareth.

De boekrollen krijgen een plaats in de godsdiensthoek bij de centrale Jezusprent (De 12-jarige Jezus in de tempel).



3.4.5 Over vertrouwen en wantrouwen…
Keer nu terug naar het bijbelfragment
Hiervoor kan je de gemaakte boekrollen gebruiken.

Verschillende methodieken van kringgesprekken:

1)

Hoe heten de vader en moeder van Jezus ook alweer?
Waar gaan ze naartoe?
Waarom?
Wat gebeurt er?
Wat voelen Maria en Jozef als ze Jezus niet vinden?
Wat doen ze?
Hoe loopt het verhaal af?
Wat vind je van dit verhaal?
Waarover ben je verbaasd?
Wat zegt Jezus precies?
Wat bedoelt Hij daarmee?


Wat zegt dit verhaal over vertrouwen – wantrouwen:
- Bij Maria?
- Bij Jezus?


2) 
Ik vraag me af:
- wat vond je het mooiste/leukste in het verhaal?
- wat zou het belangrijkste kunnen zijn in het verhaal?
- wie zou jij kunnen zijn in het verhaal of waar gaat dit verhaal over jouw leven?
- kunnen we iets weglaten uit het verhaal en we toch nog alles hebben wat echt nodig is voor het verhaal?


3) 
- Wat zie je? / Wat hoor je?
(de nuchtere, objectieve feiten en gegevens van het verhaal; opsommend)?
- Wat raakt je? Wat blijft hangen? Waar gaat jouw aandacht naartoe?
 (een woord, een idee, een zin, een gedeelte van een afbeelding, …) 
= ermee verbinden
- Wat kan het voor jou betekenen? 
= betekenis leren geven aan wat je ziet, hoort
- Wat ontdek je over vertrouwen (de inhoud van jouw les; onderwerp)?


4. Keuzes maken en grenzen verleggen

4.1 Personages:
- Jezus: besloot om in de tempel te blijven bij zijn Vader. Dit verwijst naar het keerpunt namelijk van kind naar volwassenheid (12 jaar).
- Ouders: zij gingen op zoek naar hun kind dat ze verloren zijn. Dit kan symbool staan voor de zoektocht in het leven.
- Leraren: ze beantwoordden de verschillende vragen van Jezus. Dit kan verwijzen naar de personen die jou de weg wijzen, personen die jou helpen bij moeilijkheden en vragen.


4.2 Keerpunt:

In de bijbel wordt de leeftijd van twaalf verschillende keren aangegeven als keerpunt, als verandering. Een persoon wordt volwassen als hij/zij de leeftijd van twaalf heeft bereikt. Ook vandaag verandert er veel als de personen twaalf jaar worden. Leerlingen gaan van de basisschool naar het secundair onderwijs, sommigen doen hun vormsel of vieren met een ritueel deze leeftijd en overgang, sommigen krijgen voor het eerst zakgeld, …
We noemen deze twaalfjarigen nog geen volwassenen, maar we kunnen niet ontkennen dat er heel wat verandert voor de kinderen. Ze mogen al meer zelf keuzes maken en er wordt al in bepaalde mate verantwoordelijkheid verwacht. Hieraan zijn zowel nadelen als voordelen gekoppeld. Het kan een grote druk vormen voor leerlingen, maar het kan voor hen anderzijds ook een bevrijding zijn omdat ze zichzelf nu kunnen ontwikkelen en grenzen verleggen.

Vragen:
- Wat veranderde er voor jou toen je X jaar werd? Wat hebben jullie meegemaakt op deze leeftijd?
- Welke keuzes mag jij nu maken sinds je X jaar bent?
- Welke verantwoordelijkheden kreeg jij erbij sinds je X jaar bent?
- Denk nu eens na over de voordelen en nadelen ervan. Kan je er enkele bedenken?

4.3 Waarom heb je dit gedaan?
“Kind!”, zegt moeder Maria. “Waar was je toch? Wist je dan niet dat je vader en ik ongerust werden?  Waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je ons dit aangedaan?”

Een vraag die wel eens vaker aan kinderen wordt gesteld en waar zo moeilijk een antwoord op te geven is: Waarom heb je dat gedaan?

Vragen:
- Is deze vraag herkenbaar voor jou? 
- Wat was er toen gebeurd? 
- Hoe reageerden jouw moeder/vader/…? 
- Wat was jouw eerste reactie?
- Had dit met vertrouwen of wantrouwen te maken?
- Wat heb je in deze situatie geleerd, ontdekt, …?


5. Over loslaten en vertrouwen[footnoteRef:2] [2:  Met dank aan juf Karin Mensch] 


1.	De kinderen zitten rond een fleecedeken of grote doek.
In het midden plaatst de leerkracht een doos. Dit kan een doos in hartvorm zijn. In deze doos zitten enkele voorwerpen zoals een pleister, een handje, een mannetje, een t-lichtje, een zakdoekje/papieren zakdoekjes, een fluitje, een veer…

2.	De leerkracht vraagt aan de leerlingen wat ze zien. 
‘een doos’, ‘een hart’, ‘een grijs hart’, ‘een doos koekjes of pralines’, ‘een doos met snoepjes’…

3.	Dan opent de leerkracht de doos of laat ze één kind de doos openen.
De voorwerpen worden één voor één rond de doos gelegd. Elk voorwerp wordt benoemd. 
De doos wordt terug gesloten.
Dit gebeurt met trage bewegingen.
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4.	De leerkracht stelt volgende vragen: 

‘Ik vraag me af of jij al eens ongerust geweest bent’. 
‘Ik vraag me af waarom je zo ongerust was.’ 
‘Ik vraag me af wat maakt dat je ongerust bent, waar je dan aan denkt of wat je dan voelt…’
Leerlingen kunnen hier om de beurt op antwoorden.
De leerkracht stelt dan de volgende vraag: ‘Ik vraag me af of één van de voorwerpen bij die ongerustheid of dat gevoel past.’
‘Ik vraag me af of één van die voorwerpen jou doet denken aan wat je toen nodig had?’
Leerlingen mogen antwoorden.

We delen al even betekenisvolle reacties in de klas van juf Karin:

"Als iemand mij vertrouwen geeft, voel ik me vrij. Dan krijg ik vleugels!"
(Voorwerp pluim)
"We zijn ongerust en verdrietig omdat we bang zijn om te verliezen. We willen vasthouden wat of wie we graag zien"
(Voorwerp zakdoekjes)
"Ik doe een kaarsje aan als ik ongerust ben. Dat geeft me dan even een beter gevoel. Dat helpt."
(Voorwerp kaarsje)
"Als ik ongerust ben, heb ik iemand nodig die me helpt. Die dan voor me zorgt."
(Voorwerp pleister)
"Ik heb iemand nodig die me vertrouwen geeft, zodat ik kan groeien. Iemand die in mij gelooft."
(Voorwerp houten mannetje)
"Soms heb je de Bijbel of Jezus nodig om weer vertrouwen te krijgen in jezelf en anderen"
(Voorwerp Bijbel)
..."de doos  het grijze hart past bij mij als ik bang ben en ongerust. Dan is mijn hart grijs."
(Voorwerp hart)





5.	Daarna plaatst de leerkracht de Bijbel op het hart/op de doos.
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De leerkracht steekt ook het kaarsje aan.
Het verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel wordt gelezen of verteld.
Leerkracht vraagt: ‘Ik vraag me af waarom Maria en Jozef zo ongerust waren? ‘Ik vraag me af of Jozef en Maria Jezus vertrouwden?’ ‘Jezus was 12 jaar en in die tijd was je dan al groot. Als je in onze tijd 12 jaar bent, dan mag je naar de middelbare school… Ik vraag me af of ouders dan ongerust zijn? Of ze hun kind dan al een beetje durven loslaten? Of ze hun kind durven vertrouwen? Ik vraag me af of dat moeilijk is?
Ik vraag me af wat het met je doet als je voelt dat iemand je vertrouwt?
Ik vraag me af op wie Jezus echt vertrouwt? En of zijn mama Hem nog vertrouwen gaat geven? Bij wie wou Jezus zijn? Wat zou dat kunnen betekenen?…

6.	De leerkracht legt een woordstrook met het woord vertrouwen op de Bijbel.
Ik vraag me af of we mogen vertrouwen op wat Jezus ons vertelt of soms vraagt? Ik vraag me af of we vertrouwen mogen hebben in wat Hij doet? Ik vraag me af of Maria Hem blijft vertrouwen gedurende zijn verdere leven? Ik vraag me af of we vertrouwen mogen hebben in de Bijbel?

7.	Leerkracht vraagt of er voorwerpen zijn die volgens de leerlingen passen bij loslaten en vertrouwen?
Leerlingen krijgen de kans om te antwoorden. (waar doet dat voorwerp jou dan aan denken?)

8.	Leerkracht geeft een mandje door met gekleurde linten.
Elke leerling mag er eentje nemen en als iedereen een lintje heeft mogen ze om de beurt een lint leggen terwijl ze zeggen: 
‘ik wil graag vertrouwen geven’
of
‘ik wil graag vertrouwen krijgen’

[image: Afbeelding met tekst, speelgoed
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Nog mogelijke opdrachten:






Aanvullend: 
[bookmark: _Hlk106455012]Hierna kan eventueel een lied gezongen worden of naar een filmpje van het verhaal gekeken worden. 

- Via Youtube: Filmpje Averbode, Sterren aan de hemel, 2e leerjaar 
https://youtu.be/WyIhiRLiTks

- Dans: Jerusalema
https://youtu.be/sUIVhkUDL3U
Jeruzalem is mijn thuis

- Lied
Nooit alleen -Niels Destadsbader
Als je tranen letters waren, schreef je boeken vol verdriet
We kunnen dan wel groot zijn, altijd sterk, dat lukt ons niet
De wind, die blijft maar waaien en hij haalt je onderuit
Als de aarde stopt met draaien gaat het licht soms bij ons uit
Maar je bent nooit alleen
Soms wordt de angst je teveel en kan je nergens heen
Maar je bent nooit alleen
Zo ver weg van mij en toch zo dichtbij
Wij-ij, kunnen bruggen bouwen, elkaar vertrouwen
Wij-ij, komen hier sterker uit, dus ik kijk vooruit, want
Als de nacht verdwijnt en straks het licht weer op je schijnt
Dan is alle ellende voorbij
Wij-ij-ij-ij
Wij
Wij
Als de wolken weer eens vechten en de zon niet langer schijnt
De nacht geen rust meer kent, je mooie glimlach dan verdwijnt
De lichtjes in je ogen, ja, die doven wel eens uit
Maar laat je hoofd niet hangen, houd het recht en kijk vooruit
Want je bent nooit alleen
Soms wordt de angst je teveel en kan je nergens heen
Maar je bent nooit alleen
Zo ver weg van mij en toch zo dichtbij
Wij-ij, kunnen bruggen bouwen, elkaar vertrouwen
Wij-ij, komen hier sterker uit, dus ik kijk vooruit, want
Als de nacht verdwijnt en straks het licht weer op je schijnt
Dan is alle ellende voorbij
Wij-ij-ij
Soms sta je op en denk je "Waarom?"
Dan mis je het stralen van de zon
Keer dan terug naar hoe het begon
En als je straks je ogen weer sluit
Denk dan aan morgen, kijk vooruit
Alles komt goed, geloof me, dat moet
Wij, wij-ij-ij
Wij-ij-ij-ij
Wij-ij-ij
Wij-ij, kunnen bruggen bouwen, elkaar vertrouwen
Wij-ij, komen hier sterker uit, dus ik kijk vooruit, want
Als de nacht verdwijnt en straks het licht weer op je schijnt
Dan is alle ellende voorbij
Wij-ij-ij-ij
Wij
Wij
Wij

- Lied
Audrey – Ik ben er voor jou
https://youtu.be/PXkslMR48lk


- Tekening:
Daarna kan een tekening per kind doorgegeven worden naar links.
Elk kind kleurt telkens een stukje op elke tekening.
Als de tekening terug bij de eigenaar is, kan die ze verder afmaken.
Zo geef je vertrouwen aan de anderen om jouw tekening mee tot een mooi geheel te maken.
Dit kan een kleine tekening zijn van een vogel, een hart, een veer, een hand in een grotere hand enz…


- Vertrouwensspelletjes
Er kunnen ook vertrouwensspelletjes gespeeld worden.
Bv. iemand geeft aanwijzingen hoe een ander met de ogen bedekt moet stappen, iemand draagt iemand naar de overkant van het lokaal of speelplaats, iemand laat zich achterover vallen en wordt opgevangen door een ander, de juf neemt plaats op het fleecedeken en zegt dat de leerlingen haar mogen optillen – ze heeft er alle vertrouwen in…
Wat doet dit met jou?

- Zin aanvullen
Kinderen kunnen volgende zin aanvullen: 
bv. Loslaten en vertrouwen doet….
Loslaten en vertrouwen geeft…
Loslaten en vertrouwen is…
(groeien, geeft vleugels, doet graag zien….doet geloven… is liefde….is moeilijk…)

6. Lapbook

Je  kunt  de  leerlingen  individueel of in groepjes een  lapbook  laten  ineensteken  als  verwerking  van  dit volledig thema rond  “vertrouwen”. Als  opdracht  kun  je  enkele  vragen  opgeven  die  in  het  lapbook  moeten  beantwoord  worden.  Een  andere  mogelijkheid  is  doorheen  het thema  allerlei  opdrachten  te  geven  die  in  het  lapbook worden  samengebracht.
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7. Vertrouwelijke gesprekken

Deze gesprekkaartjes kan je op elk moment doorheen het schooljaar inzetten (vb. als tussendoortje), terug verwijzend naar het verhaal van de 12-jarige Jezus.
Naast twijfel had Maria ook veel vertrouwen in haar zoon.
Jezus voelde ook vertrouwen in het verhaal: in zichzelf, in God, in zijn “opdracht”, …

	

Wat betekent vertrouwen voor jou?



	

Wat zou jij tot nu toe jouw belangrijkste inzicht noemen over vertrouwen?

	

Wie vertrouw je het meest van iedereen? 
Waarom?


	

Akkoord of niet akkoord: je kan niemand vertrouwen. 
Waarom wel/niet?

	

Wie is een inspirerend voorbeeld voor jou in het hebben van zelfvertrouwen?


	

In welk beroep heb je veel vertrouwen in de ander nodig? Waarom?

	

Met wie zou je graag eens in vertrouwen een praatje maken? Waarom?


	

Kunnen leerlingen leerkrachten vertrouwen?

	

Welk advies kan je geven om vertrouwen terug proberen te herstellen tussen 2 personen?


	

Kunnen leerkrachten leerlingen vertrouwen?

	

Waaraan kan je merken dat je iemand 100% kan vertrouwen?


	

Wat vind je moeilijker: zeggen “Ik vertrouw niemand” of zeggen: “Ik vertrouw iedereen”?

	

Heb jij het vertrouwen van iemand al ooit geschonden? Wat deed dat met jou? En met de andere persoon?


	

Vertrouwen in de toekomst: hoe kijk je? Is het glas voor jou half vol of half leeg?

	

Waar had je afgelopen maand nog heel veel zelfvertrouwen nodig?



	

Is zelfvertrouwen met de tijd belangrijker geworden of niet?

	

Waar had je afgelopen maand nog heel veel zelfvertrouwen in de ander nodig?


	

In welke situatie wankelt jouw zelfvertrouwen?

	

Wie heeft 100% vertrouwen in jou?



	

Wanneer voel jij veel zelfvertrouwen?

	

Welke score geef jij jezelf op zelfvertrouwen?
1: laag
10 zeer hoog
Waarom?


	

Geloof je dat vertrouwen krijgen ook een last kan zijn?

	

Waarvoor ben je het bangst als je iemand jouw vertrouwen geeft?


	

Aan welke film of lied denk je bij het woord “vertrouwen”?

	

Welk advies wil jij jouw leerlingen meegeven over vertrouwen?


	

Is het belangrijk voor jou dat anderen jou een betrouwbaar persoon vinden?

	

Op welk vlak zou je nog meer zelfvertrouwen wensen?


	

Wat betekent “vertrouwen in God” voor jou?

	

Vertrouwen in de toekomst. Wat doet dat met jou?


	

Angst hebben voor de toekomst wat doet dat met jou?

	
…



	

…



8. Vertrouwen in de ander: elkaars leraar zijn


Basisidee: Naast twijfel, ongerustheid was er bij Maria ook veel vertrouwen in Jezus. Je kan gerust stellen dat zij veel van Hem leerde doorheen het leven.
Dat is zo ook bij ons. Wij leren van elkaar: leerlingen van leerlingen, leerlingen van leerkrachten, en heel bijzonder: leerkrachten van leerlingen.

Vragen:
- Wat leerde jij van een medeleerling? 
- Kan je een voorbeeld geven: wanneer werd de leerling leerkracht? Wat leerde andere leerlingen en de leerkracht van jou?
- Wie waren jullie leraren doorheen het leven? Leg uit?


Powerpoint maken:
Je kan aan leerlingen vragen om 10 waardevolle dingen die zij tot nog toe leerden (waarden, vaardigheden, kennis, …) verzamelen in een powerpoint en erbij vermelden wie hen dit leerde.
Als leerkracht kan je ook zo’n PP maken en vermelding maken van leerlingen en wat je van hen leerde.


Reflectiemomentjes tijdens of na het thema:
- Groei tonen
	Hoe ik gegroeid ben door ons thema “vertrouwen” wil ik op …/…/…. tonen
Via:
een kunstwerk
een tekening
een presentatie aan de klas
een quiz
een lied
een fragment dat ik schrijf en dat enkel de juf/meester mag lezen 
Andere voorstellen kunnen aan de juf/meester worden gemeld!




- Evaluatiebal
De kinderen gooien met een strandbal waar evaluatiezinnen op werden genoteerd naar elkaar. Degene die de bal vangt, leest de zin die naar boven gekeerd is en beantwoordt de zin (tenzij hij of zij dit niet publiekelijk wenst te doen).


Voorbeeldvragen zijn:

· Uit deze lessen leerde/ontdekte ik …
· Waar ik nog over wil nadenken is …
· Dit verhaal deed me groeien doordat …
· Waar ik nog mee worstel is …- / Wat ik mij nog afvraag is…
· Onze gesprekken deden mij stilstaan bij …
· Wat mij aansprak in het Bijbelverhaal is …
· [bookmark: _Hlk98148831][image: ]Van (naam klasgenoot) onthoud ik een mooi idee, namelijk …
· God is voor mij nu …
· Wat ik wil onthouden is…
· Wat mij aan het denken zette is …
· Belangrijk in dit Bijbelverhaal is voor mij …
· Het moeilijkste in dit bijvelverhaal is voor mij …
· Ik kon mij het best inleven in …
· Ik kon mij het moeilijkst inleven in …
-	…

Tip: Reflecteren op het eigen groeiproces vraagt tijd en oefening. In het begin geven kinderen misschien bij alle items aan dat het ‘heel goed’ ging. Ze hebben echt wel wat tijd nodig om daarin te groeien. Dat maakt het niet zinloos om de vraag te blijven stellen. Integendeel. Veel kinderen zullen er ook bij gebaat zijn wanneer ze deze vragen vooraf eerst op papier kunnen overdenken alvorens tot uitwisseling te komen.


- Tafelopstelling
Op een tafel liggen allerlei voorwerpen.  Hier liggen voorwerpen die in eerste instantie niets met het verhaal te maken hebben vb blokje, zakdoekjes, rekenmachine, pen, boek, spons, knikkers, …

Wat zie je? Kijk rustig.
Kies een voorwerp dat je kan verbinden met de vraag: wat heb ik ontdekt/geleerd tijdens de voorbije lessen? 
De leerling verduidelijkt dit.
 Extra vragen: Wat betekent dit voor jou? 
                           Wat zegt dit over jou? 
                           Ben je anders gaan kijken/denken/handelen?


- Happertje
[image: ]


[image: ]




9. Vertrouwen in God? 
Basisidee: Er is een sterk vertrouwen van Jezus in God
Jezus kijkt Maria aan. “Maar wisten jullie dan niet dat Ik hier moet zijn, in dit huis, het huis van mijn Vader?”


9.1. Iets van God ontdekken

De kleuters krijgen telkens een foto te zien. Bij iedere foto krijgen ze twee vragen:
Wat zie je?
Zie jij God ergens? →   Deze vraag wordt vervangen door: ‘Ik vraag me af waar God zou kunnen zijn?’

[image: ]
[image: ]
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9.2 Op zoek naar God


[image: Op zoek naar God][image: Op zoek naar God]
En blijkt God dan niet overal in alles te zijn?


9.3 Voorwerpen

Nodig leerlingen uit om een voorwerp of een naam mee te brengen dat voor hen iets zegt over hun “godsverstaan”.
Elke leerling mag zijn/haar voorwerp of naam verduidelijken. Alle voorwerpen en namen krijgen een plaats in de godsdiensthoek.
Eventueel kan er ook een uitwisseling van voorwerpen gebeuren en kan een leerling ervoor kiezen om een voorwerp van een medeleerling mee naar huis te nemen. Het is belangrijk om dit goed te duiden op voorhand zodat leerlingen weten dat ze hun voorwerp niet meer terug krijgen.

Na de bespreking van alle voorwerpen:
- Wat is blijven hangen?
- Wat betekent dit voor jou? Voor jouw Godsverstaan? (vreemd, herkenbaar, verrassend, mooi, betekenisvol, …)
- Wat heb je ontdekt over “God” en verschillende Godsbeelden?

Tip: maak een foto van alle voorwerpen en kleef deze bij de centrale Jezusprent (12jarige Jezus in de tempel)


10. Maria
10.1 Beeld Maria

[image: Afbeelding met tekst
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Bron: Het begon met licht Bijbelverhalen voor groot en klein, G. Huiberts en A. Westerduin, 2010 KBS uitgeverij 
Je kan met de kinderen een kort gesprekje voeren rond deze tekst.
Vragen:
- Eerste reacties? 
- Wat vond je vreemd? Wat verbaasde jou?
- Wat bedoelt de vrouw met: Ik ga het ook eens doen?
- …

Opdracht aan alle leerlingen: de leerlingen krijgen allemaal een blaadje en de opdracht een briefje te schrijven vanuit de woorden: 
‘Beste Maria 
Ik zou je wel eens willen ontmoeten omdat …’
Per twee wisselen de leerlingen uit wat ze geschreven hebben met als luisteropdracht: zo had ik het niet gezien!


10.2 Godly Play
Een schitterend Godly Play verhaal over Maria: Maria, de moeder van Jezus.

Dit is te vinden in:
Godly Play, Verhalenboek 4 Bijbelse verhalen, spel en verwondering, Berryman J, Uitgeverij Averbode, 2021, pg. 89 e.v.


[bookmark: _Hlk107210379]10.3

In de meimaand zal Leeftocht ook bijzondere aandacht schenken aan Maria, moeder van Jezus.
Je zal hierover meer vinden op de website:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/jaarthema


10.4 In verschillende contexten

Tijdens advent en in de Paastijd zal Leeftocht ook bijzondere aandacht schenken de Bijbelverhalen van deze tijd. 
Je zal hierover ideeën en werkvormen vinden op de website:
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht/jaarthema



	

[image: ]
	[image: Afbeelding met tekst, persoon, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving]





	[image: Pieta Michelangelo]
	[image: Moeder - stervend kind]




· Kunstwerken/Beelden ontsluiten:
· Wat zie je?
· Wat raakt je?
· Wat zou het kunnen betekenen?
· Wat heeft het te maken met ‘vertrouwen’?


11. Verschillende levensbeschouwingen

Basisidee: Jezus was graag in de tempel.
Jezus kijkt Maria aan. “Maar wisten jullie dan niet dat Ik hier moet zijn, in dit huis, het huis van mijn Vader?”

Basisidee: In de verschillende levensbeschouwingen staat het vertrouwen in het leven en/of in wie of wat groter is dan het leven centraal.  Mensen hebben nood om hierbij stil te staan, hierover te lezen in bronnen, hierover te reflecteren, samen te komen en gemeenschap te vormen, te vieren,  …

Misschien een verrassing, maar verschillende gebeds- en meditatieruimtes  zijn te vinden in Brussels Airport. Wanneer mensen van punt A naar punt B reizen en op weg zijn, is er de mogelijkheid om individueel en vrij gebruik te maken van:

· Islamitische gebedsruimte
· Joodse gebedsruimte
· Katholieke gebedsruimte
· Orthodoxe gebedsruimte
· Protestantse gebedsruimte
· Meditatieruimte vrijzinnigen (humanisme)

Vragen:
- Ik vraag me af wat je het mooiste vindt?
- Ik vraag me af wat het belangrijkste zou zijn (in elke ruimte of in de verschillende ruimtes)?
- Ik vraag me af waar jij zou kunnen zijn:
 	-om stil te worden? In één van deze ruimtes? Ik vraag me af waar jouw plekje is om rust te vinden (slaapkamer, tuin, bij de hond, …)?
 	- om te lezen over het leven en hierover na te denken? Waar gebeurt dit voor jou?
 	- om samen te komen en gemeenschap te vormen? Waar en wanneer gebeurt dit voor jou?
 	- om te vieren? Waar en wanneer gebeurt dit voor jou?
Gebeds- en meditatieruimtes op Brussels Airport:


Foto’s:
Kathleen Arnauts
Katuska Malbrancke, medewerker Brussels Airport Company
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Als je weg lang is, een heel schooljaar lang,
hou dan op tijd eens halt.
Zie achterom
hoever je al bent,
én kijk vooruit
om bij te sturen,
om richting te bepalen,
om je te her-oriënteren
op de etappe van morgen.
Sta op tijd eens stil
om te weten waar je staat,
om zicht te krijgen op je leven,
op je unieke plaats tussen de mensen,
op je eigen onvervangbare taak
in de kleine
en de grote wijde wereld.
Sta op tijd eens stil,
al was het alleen maar,
om tot rust te komen,
om nieuwe krachten te verzamelen,
om met volle teugen te genieten
van het goede,
om vertrouwen te vieren.
Vertrouwen
In jezelf
in anderen
In ons samenzijn
In het goede van de wereld
In de toekomst
In het leven
In God

-Naar: Carlos Desoete, Uit: Naam die zin is van ons leven



PRENT: de 12-jarige Jezus in de tempel
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            - God zit in de hemel, in de wolken. (meisje, 4  jaar) - God is in die toren. God zit in de huizen. (klas  van vierjarigen)   
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- God zit in het Iich’r’. (meisje, 4 jaar)
- God zit in de waterval. God is het water.
(klas van vierjarigen)




image18.svg
            - God zit in het licht. (meisje, 4 jaar) - God zit in de waterval. God is het water.  (klas van vierjarigen)   
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- God zitin het hartje van de bloem.
(meisje, 4 jaar)

- God is de viinder. God is het veld waar die
bloem staat. (klas van vierjarigen)
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- God ligt naast de knuffelende dieren.
(meisje, 4 jaar)

- God isin het poofje over de kat. (klas van
vierjarigen)
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- God is bij de knuffel tussen de mensen.
(meisje, 4 jaar)
- God isin hun hart. (klas van vierjarigen)
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Conclusie

Uitspraak: ‘Amai, jj zag nergens God.
Jimoest dat elke keer aan mij vragen.

lie JIJ God dan zelf niete’ (meisje, 4

joar

Kleuters hebben een natuurlik
aanvoelen van God. Misschien
hebben ze minder weerstand dan
volwassenen omdat ze nog niet alles
willen bevatten. Denk aan Jezus’
vitspraak dat men ‘als kinderen moet
worden om het Rik Gods binnen te
kunnen gaan’.
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       Conclusie Uitspraak: ‘Amai, jij zag nergens God.  Jij moest dat elke keer aan mij vragen.  Zie jij God dan zelf niet?’ (meisje, 4  jaar) Kleuters hebben een natuurlijk  aanvoelen van God. Misschien  hebben ze minder weerstand dan  volwassenen omdat ze nog niet alles  willen bevatten. Denk aan Jezus’  uitspraak dat men ‘als kinderen moet  worden om het Rijk Gods binnen te  kunnen gaan’.
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Op zoek naar GOd

Kikker wil bij God zijn.
En God woont in de hemel.

Dus probeert hij naar de hemel te springen.
Maar de hemel is erg hoog!
Gelukkig krijgt hij hulp.

Lukt het ze om God te vinden?

Natascha Brouwer-Rothuizen

=25
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Catholic prayer room

Katholieke gebedsruimte  Lieu de priére catholique

Open - ouvert

i 2

Contact

43227536876

@ michel.gaillard@brusselsairport.be

Dear passenger,

We hope you can find some peace
and quiet when you enter this
catholic prayer room.

The room is open 24/7 for
everyone, so take all the time you
need.

Do you need someone to talk to? A
good chat or a sympathetic ear can
do wonders, Please do not
hesitate to contact us. We will
gladly help you.

Beste passagier,

Welkom in onze katholieke
gebedsruimte. Wij hopen dat je
hier de nodige rust en stilte kan
vinden. Deze ruimte is 24/7 open,
dus neem alle tijd die je nodig
hebt.

Heb je behoefte om met iemand te
praten? Een babbel of een
{uisterend oor kunnen deugd
doen, Aarzel daarom zeker niet om
contact met ons op te nemen.

We helpen je graag verder.

Cher passager,

Nous espérons que vous t
de la paix et de la tranquil
ce lieu de pridre catholiqu
est ouvert 24h/7 3 tous les
passagers, alors prenez le'
quiilvous faut.

Vous avez besoin de parter
quelqu'un ? Une conversatit
une oreille attentive peuvel
d'un grand secours. N'hésits
nous contacter. Nous serons
heureux de vous aider.
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Orthodox prayer room

Orthodoxe gebedsruimte * Lieu de priére orthodoxe

Open - ouvert  Contact

n 24/7 +322753 68 82

Dear pass,
Passenger, Beste Passagier,

Cher Passager,

We hope You can fing
. SO
and quiet when van .- PEACE  Walkno i
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Islamic prayer room
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